
Hoe leef je als kerk en als gelovige midden in de wereld, 
met je ogen op God én op de mensen om je heen? 

Hoe leg je verbinding, niet alleen in woorden maar ook
in daden? Hoe deel je jouw leven - inclusief je geloof - 
met buren, vrienden, collega’s, klasgenoten 
of teamgenoten van de sportclub? 

Missionaire Jaarthema’sElk jaarthema belicht een ander facet van het missionaire 
gemeente-zijn. Altijd praktisch, concreet en toepasbaar - zodat je er 
direct mee aan de slag kunt, zowel binnen als buiten de kerk.

Het mooie is: je doet dit als hele gemeente samen en via de bestaande 
structuren zoals prediking, kringen, gemeenteavonden en missionaire 
commissies. Gedurende het seizoen bieden wij als IZB ondersteuning 
op maat. We denken mee, begeleiden en helpen je het thema breed te 
implementeren. Want missie is niet iets voor enkelen - het is de roeping 
van de hele gemeente.

Doe je mee?

‘Met deze aanpak bereiken we de hele gemeente en 
krijgt iedereen de mogelijkheid om mee te doen.’

Jeroen van Gool - voorzitter kerkenraad HG Hazerswoude-Dorp 

De IZB biedt vier inspirerende jaarthema’s:

Genoeg!
Rondom duurzaamheid 

en gerechtigheid

� Op God gericht
Over verlangen en 

gebed

�Gelovige burgers
In gesprek met de 

samenleving

� Woorden geven
Gericht op concreet 

missionair werk

Aan het eind van zo’n 
seizoen hopen we dat er 
een beweging op gang is 
gekomen: een gemeente die 
meer naar buiten is gericht.

Wilt u ontdekken wat een IZB-jaarthema voor uw gemeente 
kan betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op - we 

denken graag met u mee!

‘Zo’n missionair jaarthema is toch wat anders dan een 
‘standaard’ bijbelkringboekje met gespreksvragen. Het is 

namelijk bedoeld om er niet alleen over te praten maar ook om 
het te oefenen en te doen op de plek waar je geroepen bent.’

Mariëlle van Veen - coördinator kringen HG Hazerswoude-Dorp 

Klaar om aan de slag te gaan met een 
inspirerend jaarthema?

  toerusting@izb.nl    033 - 461 1949



Op God gericht 
In onze westerse samenleving zijn we vaak gericht op 

doen en presteren. Zeker in de kerk ligt de verleiding 

op de loer om harder te werken bij tegenslag, terwijl 

we bidden vooral zien als het begin van onze actie, 

niet als het centrum ervan. Dit leidt soms tot een 

houding waarin we wel bidden, maar daarna vooral 

vertrouwen op onze eigen kracht, alsof God er 

nauwelijks bij betrokken is. 

Met het jaarthema ‘Op God gericht’ willen we 

gemeenten uitdagen om te oefenen in échte 

afhankelijkheid van God. We willen het gebed 

terugbrengen tot het hart van ons gemeente-zijn. 

Daarbij vragen we: hoe kunnen we in ons gebed ons 

verlangen naar God laten groeien? En hoe kunnen 

we ons eigen verlangen steeds weer afstemmen 

op wat God voor ons wil? Dit vraagt om een diepere 

bewustwording en een levenshouding die niet alleen 

handelt, maar eerst en vooral luistert en vertrouwt. 

Waarom dit thema? 

  • � Afhankelijkheid oefenen: het is een uitdaging om 

écht te leven vanuit gebed en niet alleen vanuit 

eigen kracht. 

  • � Gebed centraal stellen: bidden is meer dan een 

opstapje naar actie; het vormt de kern van onze 

identiteit als gemeente. 

  • � Verlangen herijken: het thema helpt 

gemeenteleden hun eigen verlangens te 

spiegelen aan Gods verlangen. 

Genoeg!
Onze manier van leven legt een grote druk op de 

aarde. Dat kunnen we niet zomaar blijven doen. Veel 

mensen maken zich zorgen over de toekomst van 

onze planeet en wat we nalaten aan de volgende 

generaties. Ook binnen de kerk is dit een belangrijk 

en urgent gesprek. 

Wat betekent het eigenlijk om te spreken over 

klimaat, duurzaamheid en ‘groen kerk-zijn’? Is het een 

trend die vanzelf weer voorbijgaat, of een roeping 

die voortkomt uit ons geloof? 

De Bijbel helpt ons hierover na te denken. Thema’s als 

schepping, gerechtigheid, matigheid en het genieten 

van wat God geeft, horen bij het geloof. Maar ze 

roepen ook vragen op: waar ligt de grens? Wanneer is 

het genoeg? 

Waarom dit thema? 

  • � Onze wereld kampt met klimaatverandering, 

uitputting van hulpbronnen en ongelijkheid. 

Ook de kerk is geroepen om zorg te dragen 

voor Gods schepping en recht te doen aan onze 

medemensen, nu en in de toekomst. 

  • � Dit jaarthema helpt gemeenten om deze vragen 

samen te onderzoeken en concreet aan de slag 

te gaan; om geloof om te zetten in daden en 

daarmee een krachtig getuigenis te zijn in onze 

wereld.  

Gelovige burgers 
We leven in onzekere tijden. De wereld staat 

voor grote uitdagingen zoals oorlogsdreiging, 

economische zorgen en gebrek aan onderdak. De 

samenleving raakt verdeeld en het vertrouwen in 

de overheid neemt af. Maar het gaat niet alleen om 

grote thema’s; ook dichtbij, in bedrijven, organisaties 

en gezinnen, spelen vragen over macht en 

verantwoordelijkheid. Misbruik van macht is helaas 

geen uitzondering. 

Als christen word je uitgedaagd: hoe ga je om met 

die machten? Je wilt je geloof echt verbinden met 

je dagelijks leven, maar hoe doe je dat in deze tijd? 

Wat zegt de Bijbel hierover? En welke voorbeelden 

kunnen ons helpen en bemoedigen? 

Waarom dit thema? 

  • � Actuele vragen: onze samenleving is in beweging 

en raakt verdeeld. Dit vraagt van gelovigen een 

duidelijke plek en stem. 

  • � Geloof en leven verbinden: veel mensen 

worstelen met de vraag hoe zij hun geloof 

kunnen vormgeven in het dagelijkse leven en in 

maatschappelijke betrokkenheid. 

  • � Macht en verantwoordelijkheid: het thema helpt 

ons om ethisch en bijbels na te denken over 

macht en misbruik. Het biedt voorbeelden uit 

de Bijbel en het heden die moed geven om als 

gelovige actief en betrokken te zijn.

�Samen met u geven we een jaarthema vorm - op een 
manier die past bij uw gemeente. Dit ziet er als volgt uit:

�Extra mogelijkheden die verdieping aanbrengen 
en in beweging zetten: 

   � Ondersteuning bij de 10-daagse ‘Uw Koninkrijk 
kome’ - met gebed, ontmoeting en inspiratie. 

   � Thematische route met de diaconie (2 of 3 
avonden) - om geloof en gerechtigheid te 
verbinden. 

   �� Starten van een gebedskring - als blijvend 
geestelijk ankerpunt in de gemeente. 

   � Vormgeving van de ‘Stille Week’ - om het 
jaarthema liturgisch te verdiepen. 

   � Gemeenteavond met lokale politici - over geloof, 
samenleving en publieke verantwoordelijkheid. 

    �Inspiratieavonden (2 tot 4 avonden) rond 
‘Viervoudig luisteren’ - leren luisteren naar God, 
elkaar, de gemeente en de context.  

   � Opzet van een missionaire actie - om als 
gemeente naar buiten te treden met hoofd, hart 
en handen. 

Wat maakt de IZB-jaarthema’s uniek?

Verankerd in Jezus 
Christus 

Elk thema begint bij het 
evangelie en eindigt bij 

concrete navolging.

Gericht op missionair 
gemeente-zijn

We kijken naar buiten, 
naar onze buurt en 

samenleving.

Verbonden met het 
dagelijks leven 

Geloof wordt tastbaar 
in relaties, werk, gezin 

en buurt.

Samen leren, delen 
en doen 

Bijbelstudies, verhalen 
delen en doen 

versterken elkaar.

�Voorgesprek met predikant en moderamen, 
of met missionair ouderling/commissie - voor 
een gedeelde visie en goede afstemming.

Gemeenteavond om het jaarthema te 
introduceren of te verdiepen, en samen te 
zoeken naar hoe het handen en voeten krijgt. 

Toerustingsavond voor kringleiders - wegwijs 
worden en praktische handvatten krijgen om 
het thema in de kringen goed te laten landen. 

�Bezinningsavond met de kerkenraad - 
om gezamenlijk te groeien in geestelijk 
leiderschap en missionair bewustzijn. 

Afrondingsmoment met de kerkenraad en/of 
gemeente - inclusief ruimte voor evaluatie en 
doorkijk naar een mogelijk vervolg. 

Begeleiding door IZB-Toerusting

Woorden geven 
In een tijd waarin geloof steeds minder 

vanzelfsprekend is, staan we als kerk voor de 

uitdaging om opnieuw woorden te geven aan het 

evangelie van Jezus Christus. Tegelijkertijd voelen 

veel gelovigen zich terughoudend of onzeker: 

Hoe spreek ik over mijn geloof? Wat als ik de juiste 

woorden niet heb? Hoe ga ik in op kritische vragen? 

Het jaarthema ‘Woorden geven’ wil gemeenten 

helpen om opnieuw bewust te worden van hun 

roeping: om getuige te zijn van Christus in deze 

samenleving - in woorden én in levensstijl. 

Waarom dit thema? 

  • � Veel gemeenteleden ervaren drempels om 

over hun geloof te spreken. Dit thema biedt 

handvatten om vrijmoedigheid en taal te vinden 

die past bij deze tijd. 

  • � ‘Woorden geven’ benadrukt dat het delen van 

ons geloof begint bij luisteren - naar God, naar 

de Bijbel, naar elkaar en naar de wereld om 

ons heen. Het daagt ons uit om niet alleen met 

woorden, maar met ons hele leven te getuigen 

van Jezus Christus. Zo groeien we als leerlingen 

van Jezus, worden we herkenbaar als gelovigen, 

en leren we het evangelie te delen, gericht op 

relaties en passend bij de vragen van deze tijd.

Nieuwsgierig naar de ervaring 
van een gemeente met het 
jaarthema ‘Woorden geven’? 
Bekijk dan dit filmpje.


