
Binnenkomen
Ben je wel eens ontzettend dorstig geweest?
Hoe proefde die eerste slok water?
Waar ben je nu dorstig naar?

Luisteren 
O God, U bent mijn God! U zoek ik vroeg in de morgen;
  mijn ziel dorst naar U,
mijn lichaam verlangt naar U
  in een land, dor en dorstig, zonder water. 
[Psalm 63:1]

Natuurlijk geven we het niet graag toe. Het voelt als een falen in ons geestelijk leven, 
maar onze levens zijn dor en kurkdroog, uitgedroogd en onvruchtbaar. We hebben 
God onmiddellijk nodig. 

Het is onze trots die ons ervan weerhoudt om het toe te geven. Maar alleen als we 
toegeven hoe droog onze levens zijn, zullen we ons uitgeput omkeren naar Degene die 
het levend water van de Geest beloofd heeft. De Heer wacht erop dat we uitspreken 
dat we Hem nodig hebben en verlangen naar Zijn aanwezigheid.

Antwoorden
Overdenk jouw geestelijke uitdroging. Overdenk hoe het leven van jouw vijf personen 
eruit zou zien als ze Zijn levend water zouden drinken.

Bidden
Kom Heilige Geest… Geef Uw levend water aan mijn dorstige ziel. Schep in de levens 
van hen die ik voor u breng een diepe dorst naar uw lafenis en zend Uw Geest om die 
dorst te lessen.

Water

W
ater

Als jij vooruitgang wil boeken,
zul je dorstig moeten zijn,
want alleen zij die dorst hebben
worden geroepen:

Laat iedereen die dorst heeft 
komen naar mij en drinken.
Zij die geen dorst hebben 
zullen nooit volharden in hun reis.   
[Catherina van Siena]


