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Naar een idee van Joke Verweerd 



Over het belang van verhalen 

 

Wist u dat verhalen nodig zijn in deze wereld om te begrijpen wat het menselijk 
bestaan inhoudt? 

De wetenschap brengt ons kennis. Verhalen brengen ons begrip. 

Het delen van levensverhalen en herinneringen is belangrijk om onszelf beter te 
leren kennen en om onze plek in de samenleving te duiden. In deze tijd waarin 
veel mensen eenzaamheid ervaren, zinloosheid zelfs of angst, zorgen 
levensverhalen voor verbinding. Elk verhaal heeft in meer of mindere mate een 
contactmoment met de luisteraars.  Wij dragen allen een stuk geschiedenis met 
ons mee, ook al waren de omstandigheden zeer verschillend, er zijn raakvlakken. 
Wie hier in de zaal in 1954 is geboren, zal bepaalde delen van mijn levensverhaal 
meteen herkennen, want ik ben ook van 1954. 

Wij zijn in staat een route te schetsen van plaatsen en gebeurtenissen waarlangs 
wij gekomen zijn. En elke dag komt daar een stukje levensweg bij, te gaan in de 
morgen en ’s avonds gelopen. Je levensverhaal schetst je identiteit. Het zijn 
reconstructies. We stellen ze ook steeds weer bij. Twintig jaar geleden vertelde ik 
een ander verhaal over mijn jeugd dan nu. En allebei die verhalen zijn authentiek, 
waar gebeurd. Maar een mens legt door ervaringen en ontdekkingen andere 
accenten. 

We wegen ons leven lang kansen en risico’s af, we maken keuzes op basis van 
onze innerlijke waarden en normen. Je bent lang het kind van ouders, maar er 
ontstaat een drang om zelf iemand te zijn, die weet wat hij wil, een eigen mening 
heeft.  De grondtonen van je levensverhaal krijg je mee in je jeugd. Bij een fijne en 
veilige jeugd ontstaat er vanzelf een basisvertrouwen en een zelfredzaamheid. 
Wie beschadigd of kwetsbaar uit zijn jeugd komt, heeft een zware taak om dat 
recht te breien. Argwaan en wantrouwen hebben zich kunnen hechten, die maak 
je niet gemakkelijk los. 

Herinneringen zijn de bouwstenen van levensverhalen. Het vertellen of het 
schrijven van je levensverhaal helpt mensen bij het zoeken naar de zin en de 
betekenis van hun leven zoals het gelopen is, maar ook bij het bepalen van een 
richting voor de toekomst. Adriaan van Dis zegt: Mensen zijn op zichzelf 
aangewezen om van hun leven een verhaal te maken, waardoor het leven 
draaglijk wordt en men de verandering en de onzekerheid kunt situeren in hun 
eigen geschiedenis.   



Levensverhalen tonen vaak ook de kracht van mensen, ze vertellen je hoe zij zijn 
verdergegaan toen alles hen bij de handen afbrak, toen ze alleen kwamen te 
staan, toen alle idealen verloren waren. Met zulke levensverhalen tonen mensen 
zich kwetsbaar, maar ze gunnen andere kwetsbare mensen een inkijk in hun leven 
en dat schept verbinding. 

Dat is precies wat er gebeurt tijdens de Verhalentafelbijeenkomsten in De 
Hoeksteen in Capelle aan den IJssel. Die verbinding houdt in: troost vanwege de 
herkenning, intimiteit vanwege het vertrouwen dat er ontstaat. Soms bedankt een 
van de aanwezigen dat hij of zij het verhaal op tafel mocht leggen, dat lucht op, 
soms schat ik het zelfs in als een bekentenis. Als willekeurige mensen elkaar zo 
vertrouwen, zie ik daar een stukje Hemel in, ook als het helemaal niet over God of 
geloof gaat.  

De Verhalentafel in de Hoeksteen te Capelle aan den IJssel heeft een succesvol 
eerste seizoen achter de rug en we hopen de trouwe bezoekers opnieuw te zien 
en te spreken. Natuurlijk zijn ook nieuwe bezoekers van harte welkom!  

Het is fijn om ervaringen te delen, oude gebeurtenissen voor het voetlicht te 
halen, overeenkomsten te zoeken en verbinding te vinden. Want elk mens heeft 
zijn eigen levensverhaal, maar je komt er lang niet altijd toe om het op te diepen. 
Er woorden aan geven is nog iets anders dan gewoon wel weten hoe het was in je 
jeugd, vroeger, toen… 

Het luisteren naar anderen zorgt ervoor dat je eigen verhaal ook weer lucht krijgt, 
je staat echt versteld van wat je al luisterend voelt resoneren in jezelf. Ook dingen 
die je vergeten was, komen weer boven. De sfeer van vroeger, hoe je op 
vrijdagavond om de beurt in een zinken teil werd gewassen, hoe peteroleum rook, 
en dat je bang was van de kolenboer met zijn zwarte gezicht. Die herkenning werkt 
verbindend. 

We lachen veel, juist vanwege die herkenbaarheid, het gevoel van: “O ja, dat weet 
ik nog!” Of “Zo ging het bij ons thuis ook…” 

Er ontstaat vanzelf een sfeer die ons samenbrengt, amuseert, ontroert en tot 
zegen is. We raken met elkaar vertrouwd en dat zie ik als een weldaad in deze tijd 
vol eenzaamheid onder ouderen. 

Ook de komende winter willen we verder met het ophalen en delen van de 
verhalen die vertellen over ons onderweg zijn in dit leven. Bij de Verhalentafel 
hoeft niets, u mag praten én zwijgen als u liever luistert. Maar het is bij ons nog 



maar een keer voorgekomen dat er iemand zijn vertelbeurt oversloeg.  Want met 
een verhaal over je leven geef je jezelf een gezicht. 

 

De opzet van zo’n bijeenkomst: 

De doelgroep: 

Dat zullen mensen van 60 jaar en ouder zijn, omdat jongere mensen nog 
werkzaam zijn, druk met gezin, sport, andere verplichtingen en misschien zelf nog 
ouders hebben die gezelschap en zorg nodig hebben. De groep is niet te groot, 8 
personen max. Bij meer aanwezigen 2 groepen maken  en aan het eind 
gezamenlijk evalueren. 

De groep die in de Hoeksteen bijeenkomt zit grotendeels tussen de 65 en de 95 
jaar. Inmiddels hebben twee ‘jongeren’ zich aangesloten. Deze twee personen 
hebben geen werk en weinig om handen, ze bezoeken ook de open middagen van 
ons Lichtpunt.  

Wat heb je nodig: 

-een locatie waar tafels tegen elkaar geschoven kunnen worden, de stoelen 
eromheen. 

-menskracht van 2 personen.  

Het is fijn als één persoon de leiding neemt, op de tijd let en dus ook aangeeft 
wanneer de vertelbeurt naar een ander moet worden doorgegeven.  

De andere persoon is de helpende hand: zorgt voor koffie/thee, pen en papier, 
laat laatkomers binnen, zorgt zo nodig voor een glas water en in enkele gevallen is 
een doos tissues wel handig. 

Hoe genereer je belangstelling? 

Persoonlijk mensen uitnodigen, eventueel ophalen, aankondiging in het kerkblad, 
website, afkondiging op de beamer in de kerk voorafgaande aan de dienst. 
Folders laten drukken om mee te nemen voor gasten bij de kerkdiensten. De 
folders ook persoonlijk uitdelen aan mensen die binnen de doelgroep vallen. Een 
praatje inspreken op de regionale Radiozender is ook een leuk idee, dat werkt in 
Capelle aan de IJssel zo: ik spreek een wervende uitnodiging in via een 
spraakbericht in Whatsapp, met het thema, de tijd en de locatie. Dat praatje 
wordt in de week voor de datum verschillende keren uitgezonden.  



Een thema verzinnen is belangrijk, want alle mensen voor het vaderland weg 
laten vertellen werkt niet. 

Aan de hand van een thema kan de gespreksleider ook vast een beetje de 
verwachte richting bestuderen. Als het over Kinderboeken gaat b.v. is het wel leuk 
om wat voorbeelden uit de jeugdliteratuur van net na de 2de wereldoorlog te 
noemen. En ook iets te weten over de bibliotheek van toen, een christelijke of een 
schoolbieb? En hoeveel titels van W.G. van der Hulst weet u nog op te noemen. 
Reken maar dat dat de tongen losmaakt. 

 

De thema’s die wij het afgelopen jaar hebben gekozen zijn als volgt: 

- Wat is je mooiste jeugdherinnering? 
- Vertel een schoolervaring, je eerste schrijfschriftje Eerst duidelijk dan snel. 
- Je grootouders, wat is je bijgebleven? 
- Wat kreeg jij op je bordje? Over het eten vroeger, de moestuin en 

weckpotten in de kelder. 
- Wat was je droom, je ideaal, wat wilde je worden en ben je dat ook 

geworden? 
- De spelletjes van vroeger, buiten en binnen. Omdat dit de laatste keer van 

het seizoen was hebben we met elkaar ook nog even touwtje gesprongen 
en bellengeblazen.  

- Er is natuurlijk nog veel meer te verzinnen en soms komen de gasten zelf 
met een suggestie. 

Het is fijn om bij het afscheid vast een thema door te geven, en de datum, voor de 
volgende keer.  

Je komt best veel van elkaar te weten omdat tijdens de verhalen de 
karaktereigenschappen altijd een rol spelen. Of je een stoer of een bang kind was 
b.v. dat blijkt uit wat je vertelt en hoe je het vertelt. 

Wat doet de begeleider? 

Geruststellen, vooral dat…  
En ook aandacht vragen voor en houden bij de verteller,  
bevestigende opmerkingen maken en zoeken naar de herkenning,  
 
Alle aanwezigen betrekken bij het onderwerp of een onderwerp wat daar 
tegenaan schuurt, doe je zo: 

- Vaak een zin herhalen uit een verhaal en daar dan even extra aandacht voor 
vragen. 



             Bij voorkeur een zin die bij anderen een: “o ja!” ervaring oproept.  
 
              Na een o ja, komt er meestal wel een persoonlijk verhaal.  
 

- Interruptie mag, maar het verhaal moet blijven bij de persoon die aan de 
beurt is.  
 

- Niet langer dan 5 minuten per beurt.  Er zijn mensen die blijven praten, dat 
gaat  ten koste van de tijd van anderen, die misschien minder woorden of 
durf hebben, maar vast ook wel een interessant verhaal. 

 
- BELANGRIJK: Wees altijd zelf een luisteraar met interesse, kijk de verteller 

aan en stimuleer met je mimiek de voortgang: glimlach of toon verbazing, 
verwondering of schrik. Daarmee baan je ‘de vertelweg’ en ben je een soort 
houvast. 

 

Uitnodiging (voorbeeld) 

 

Wat fijn dat u aanschoof bij De Verhalentafel! 

We hopen dat u het een gezellige bijeenkomst vond.   
We zien u graag terug op 6 januari 2025 om 14.00 uur.  
Breng gerust iemand mee! 
 
Onze aandacht gaat dan uit naar uw SCHOOLTIJD. 
Het scherpe piepen van krijtjes op het schoolbord, het in de hoek of op de gang 
moeten staan, de rapportcijfers voor gedrag en vlijt….  
 
En de vlekken in de schrijfschriftjes Eerst duidelijk… dan snel 
 
Daar hebt u wel een verhaal bij toch? 
Wij zijn benieuwd…. 
 
Het Verhalentafel-team 
Lichtpunt in de Hoeksteen 

 

 

 

VOORBEELD: 



 Hand-out voor de leiding van de Verhalentafel 25 november 2024. Inloop 13.30 
start14.00 uur    

Thema: Jeugdherinneringen  

Groep niet groter dan 8 personen. Meer aanwezigen? 2 groepen maken 

Koffie/ Thee 

Welkom 

Korte introductie:  

Jeugdherinneringen zijn belangrijk in een mensenleven, je persoonlijke 
levensverhaal kan iemand anders niet voor je vertellen. Het gaat niet enkel om de 
gebeurtenis, maar ook om de inkleuring van die gebeurtenissen.   

Levensverhalen zijn reconstructies, we stellen ze steeds weer bij. Dat is nodig ook 
omdat we bij het ouder (en wijzer) worden andere nuances gaan zien en andere 
accenten gaan leggen. 

Een achttienjarig zal een ander commentaar op zijn opvoeding hebben dan een 
veertigjarige. En iemand van tachtig legt weer een andere emotie in het verhaal 
over zijn jeugd. Levensverhalen groeien met ons zelfinzicht mee.    

We hebben allemaal ervaren dat er in ons leven veel veranderd is sinds onze 
jeugd. De tradities van toen lijken niet meer te gelden. Maar ze hebben ons wel 
gevormd, dus we dragen er zeker nog iets van mee. 
Deze keer gaan we elkaar een mooie jeugdherinnering vertellen, waarbij we als 
we aan de beurt zijn eerst ons geboortejaar noemen en de plek die wij hadden in 
het gezin: b.v.  Derde kind uit een gezin van vijf. 
 
In ongeveer vijf minuten kun je veel vertellen, maar probeer te schetsen wat er zo 
mooi is aan deze speciale jeugdherinnering en zoek de woorden zo, dat wij een 
idee krijgen over de sfeer bij u vroeger thuis, hoe de rolverdeling was, welk milieu, 
dorp of stad. Een beetje context maakt elk verhaal mooier! 
 
Na vijf minuten geef ik een seintje, dan moet de spreker afronden.  
Daarna mogen de luisteraars met een korte opmerking reageren: bv. Bij ons ging 
het anders (maar dan niet het hele verhaal hoe anders) of dat herken ik wel (maar 
dan niet uw verhaal erover heen uitstorten)  
Ik hoop dat we allemaal aan de beurt komen en dat we een fijne bijeenkomst 
hebben. 
 



Zo tegen 15.00 uur gaan we stoppen en nog luisteren naar een fictief verhaal, dat 
is een verzonnen verhaal, maar heus ook daarin zit vast wel weer een beetje 
herkenning. 
 
 
Verschillende vormen: 

De verhalentafel, (met thema vooraf) 

De aanwezigen krijgen van tevoren het thema doorgemaild of geappt, of in het 
kerkblad aangekondigd, zodat men zich een beetje kan voorbereiden. 
Voorbeelden: Een jeugdherinnering (verjaardag? Sinterklaas, vakantie?)  Je eerste 
schooldag (wie bracht je weg, hoe was de juf), je grootmoeder (logeren? De 
omgeving, de geur van het huis), jouw plek in het gezin (broers en zussen, 
huisdieren), de buurt waar je opgroeide (straatspelletjes, verstoppertje, tollen, 
springtouw, busje-trap), je eerste reis of vakantie (het vervoer, eerste keer 
buitenland of voor het eerst de zee zien) , wat kwam er op je bord (eigen tuin? 
Wecken van een wasteil boontjes? Karnemelkse pap, havermout of biest? 
Kaantjes misschien?)  

De verhalenkoffer, (spontaan iets kiezen) 

Dit is een koffertje vol spulletjes van vroeger of nu, kleine gebruiksvoorwerpen die 
iedereen kent. (B.v. een veiligheidsspeld, een schelp, een tube kachelpoets, een 
dinky-toy, een rolletje King, een pannenlap, een oud kinderboek, sigarenbandjes, 
oud naaigerei) De koffer gaat langs alle deelnemers, iedereen mag een keuze 
doen: er iets uitpakken en vertellen wat dat voorwerp aan herinneringen oproept. 
Reacties van mededeelnemers mogen, maar kort.  

De gedichtendoos 1  

De gasten mogen zelf een gedicht meebrengen en voorlezen, daarna gesprek. 
Deze vorm is voor mensen die houden van poëzie. Iedere deelnemer brengt zijn 
lievelingsgedicht mee, leest dat voor en vertelt waarom dit gedicht zo veel 
betekent voor hem of haar. Het is mooi als ook het moment van ontdekken en de 
steun die men eraan heeft ervaren aan bod komt. 

De gedichtendoos 2 

Soms hebben mensen een flard of een zin van een gedicht onthouden en weten 
ze niet meer hoe het verder ging. Of men had ooit een gedicht van …… maar kan 
niet meer op de naam van de dichter komen.   De begeleider kan het misschien 
vinden, in de bundels met bekende poëzie of op internet. Je geeft daarmee soms 



iemand iets moois terug, dat ‘verloren’ was geraakt. Voor deze variant heeft de 
gespreksleider wel wat literatuur/gedichten kennis nodig.  

De vakantierugzak  

Hierbij brengt iedereen een klein souvenir of een foto of een ansichtkaart mee. 
Vertel wanneer, met wie en hoe het was. 

Liedjes uit de oude doos.  Wie kent nog de liedjes van vroeger, die je klassikaal 
op school zong of op het kinderkoor?  Van “Een veldmuis vond in het beukenbos” 
tot “Roodborstje tikt tegen ’t raam’ De liedjes van J. P.  Heie, ‘Af en toe gaan Pa en 
Moe met ons naar de speeltuin toe. Misschien zijn de Vaderlandse liederen nog 
bekend: ‘‘Piet Hein, zijn naam is klein” of ‘Holland ze zeggen je grond is zo dras” en 
“Waar de blanke top der duinen”. 

 Het is leuk om over de tekstdichters iets te vertellen. Op Wikipedia is veel te 
vinden. Deze vorm vereist wel wat meer voorbereiding. 

Psalmentroost 

We kunnen ook vragen om een lievelingspsalm voor te lezen, berijmd of 
onberijmd, en die met elkaar te lezen en te zingen. Om te vertellen waarom deze 
psalm zoveel betekent voor een persoon is wel een bepaalde sfeer nodig van 
intimiteit en vertrouwen. Dit werkt b.v. wel goed in een rouwverwerkingsgroep 
waarin men elkaar vaker ontmoet en heeft leren kennen. 

Het is mooi om een onbekende vertaling naast de vertrouwde tekst te leggen bv. 
De Psalmen van Ida Gerhardt en Marie van der Zijde of de Naardense Bijbel. 

Het Rariteitenkabinet, 

Dit is een verzameling van dingen waarvan je niet meteen weet waar het voor 
dient. (Denk dan gereedschap of apparaatjes, keukenhulpjes met een onduidelijk 
doel, ga naar een bouwmarkt en een kookwinkel) Iedere deelnemer pakt een 
voorwerp en voert een act op alsof hij op de markt staat en het product aan de 
man moet brengen. Het hoeft helemaal niet te kloppen, het gaat om verzinnen en 
snel reageren, enthousiasme op te wekken, een goede babbel en een beetje durf 
te tonen. Dit spel is geweldig om te doen, jong en oud kunnen het en er wordt heel 
veel gelachen. 

Vingerpoppetjes voor kinderkringen 

Laat drie of vier kinderen een vingerpoppetje uitkiezen.  Verzin als begeleider een 
verhaal(tje). Laat de dialoog via de vingerpoppetjes gezegd worden. Houd de kring 
klein en maak het spannend want dan wordt er beter meegeleefd. 


