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Beste kinderwerker,

Voor je ligt een gratis les van ‘Gods Wonder’, de Bijbelmethode voor peuters en
kleuters van de Wonderwolk. Deze les hebben we speciaal samengesteld voor ‘Uw
Koninkrijk Kome 2024,

Thema

Het thema ‘Onze Vader’ gaat over bidden: bidden is praten met God. We mogen
kinderen leren dat zij altijd met God kunnen en mogen praten. Dat God dat juist
heel fijn vindt, omdat Hij graag wil weten hoe het met ze gaat. Als we hidden,
kunnen we onze eigen woorden gebruiken. We mogen ook altijd het gebed
opzeggen dat Jezus ons in de Bijbel leert.

Inhoud van deze les
In deze les vind je een vertelplaat, een uitgeschreven Bijbelverhaal met gespreks-
vraag, een spelidee, een creatieve verwerking, een kleurplaat en uitdeelkaartjes.

Hoe je de les geeft
J Begin met het verhaal. Laat de plaat zien, terwijl je het verhaal voorleest.
Je kunt eindigen met de gespreksvraag.

J Lekker zingen en bewegen met elkaar. Zing samen het ‘Onze Vader’ of zet

het liedje van Elly & Rikkert aan. Maak de gebaren.
’ Laat de kinderen een knutsel maken en/of kleuren. De uitdeelkaartjes
mogen (gekleurd of ongekleurd) mee naar huis.

GODS WONDER

Wat is Gods Wonder?

We hebben de Bijbelmethode Gods Wonder samengesteld om jonge kinderen Gods
liefde te laten ervaren. Als kinderwerker heb je de kans om zaadjes te platen in de
levens van kinderen. Zaadjes over God die (later) tot bloei mogen komen. Met onze
Bijbelmethode kun je op een gemakkelijke manier aansluiten bij de belevingswereld
van jonge kinderen.

Ga voor meer informatie naar www.dewonderwolk.nl/bijbelmethode. EL

We wensen je Gods zegen bij het samen beleven van Zijn Woord, Zijn Waarheid en
Zijn Liefde!

Ons product is beschermd op grond van het auteursrecht en naburig recht. Je mag
dit product niet doorverkopen, verhuren of uitlenen zonder toestemming van de
Wonderwolk.






Het verhaal vind je in Lucas 11

VERHAAL

Jezus is aan het bidden. Hij praat met God.

Als hij klaar is, komen zijn vrienden naar Hem toe.

‘Heer, wil je ons ook leren hoe we moeten bidden?’ vragen ze.
Jezus knikt.

‘Als jullie bidden, hoef je niet heel veel woorden te zeggen.
God weet wel wat je wil vragen.

- Dus zeg:

God, U bent mijn Vader.

U woont in de Hemel.

Help ons om alleen goede dingen over U te zeggen. \'f
Help ons om dingen te doen, waardoor de aarde op de hemel lijkt.
Geef ons vandaag ons eten.

Vergeef ons als we fouten maken, I“
~ help ons ook de fouten van anderen te vergeven. |
Help ons om goede dingen te doen, i
ook wanneer er om ons heen verkeerde dingen gebeuren.
Jezus vertelt dat als je God zo de goede dingen vraagt, |
Hij altijd voor je zal zorgen.

LEERDOEL

Bidden betekent praten met God.

VRAAG

Wanneer bid jij?
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Onze Vader
die in de hemelen zijt

Geef ons heden En vergeef ons Gelijk ook wij En leidt ons Maar verlos
ons dagelijks brood onze schulden aan anderen vergeven niet in verzoeking ons van de boze

Want van U En de kracht en de heerlijkheid Amen
is het koninkrijk tot in eeuwigheid
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CREATIEVE VERWERKING ONZE VADER

Extra benodigdheden: kleurtjes, lijm en schaar
kleur, knip en vouw de gebedshanden

1. kleur de plaatjesin

2. knip de figuren en de handen uit.

3. plak de vierkantjes van de handen op elkaar.

God helpt ons om dingen te doen,
waardoor de aarde op de hemel lijkt. H / H

God helpt ons om alleen goede
dingen over Hem te zeggen.

God vergeeft onze fouten.@

God helpt ons anderen
te vergeven.

God geeft ons te eten.
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Ik dank God voor... [k bid voor de wereld... [k bid voor mezelf... [k roep uit haar God voor mensen in nood... [K prijs God
[ |



Bid daarom als volgt: Onze Vader in de Hemel...
Matteds 6:9
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We hopen dat je samen met de kinderen een fijne tijd hebt gehad!

Voor jou: nog een gratis les!
Smaakt het naar meer?
We bieden je graag nog een gratis les aan: Samuél en de stem van God.
Je kunt deze downloaden via www.dewonderwolk.nl/samuel

Samen Gods liefde delen!

Wij hebben als de Wonderwolk een passie in ons hart om kinderen zoveel mogelijk
Gods liefde te laten ervaren. Onze missie is dan ook: Gods liefde delen met
kinderen! We geloven dat God betrokken wil zijn in alle aspecten van ons leven en
dus ook in dat van onze kinderen. Hoe tof is het als onze kinderen dat ook echt
mogen ervaren. Daarom ontwikkelen we materialen voor ouders, scholen, kerken
en kinderdagverblijven/gastouders om te gebruiken bij de geloofsopvoeding van

kinderen.
De Wonderwolk

Neem ook gerust eens een kijkje in onze webshop. Via onze site kun je jezelf ook vaw.dewonderwolk.nl
info@dewonderwolk.nl

aanmelden voor onze nieuwsbrief. Dan sturen we je tweewekelijks een mail met
tips, weetjes en leuke producten. En heb je een opmerking of een vraag? Stuur ons
gerust een berichtje!

Facebook/Instagram @dewonderwolk
WhatsApp: (0318) 260 023
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