
Gods wonder

GODS WONDER

Voor je ligt een gra�s les van ‘Gods Wonder’: een Bijbelmethode voor peuters en kleuters. Deze is speciaal samengesteld voor ‘Uw Koninkrijk Kome’ 2023.

Je krijgt:
- Een vertelplaat en een uitgeschreven Bijbelverhaal met gespreksvraag.
- Een spelidee 
- Een crea�eve verwerking 
- Een kleurplaat 
-   Uitdeelkaartjes (om mee te geven naar huis)

We hebben Gods Wonder samengesteld om kinderen Gods liefde te laten ervaren. Met de methode komen de Bijbelverhalen voor de kinderen tot leven. We 
wensen je Gods zegen bij het samen beleven van Zijn Woord, Zijn Waarheid en Zijn Liefde!

Team De Wonderwolk

Ons product is beschermd op grond van het auteursrecht en naburig recht. Je mag dit product niet doorverkopen, verhuren of uitlenen zonder toestemmen 
van de Wonderwolk. 

Over Gods Wonder
Gods liefde delen met kinderen is fantas�sch. Helemaal op jonge lee�ijd zijn kinderen sponsen die genieten van alle mooie verhalen. Als kinderwerker heb je 
de kans om zaadjes te planten in de levens van kinderen. Zaadjes over God die (later) tot bloei mogen komen. De kern van Gods Wonder is het overbrengen 
van Gods liefde aan peuters en kleuters. Door middel van verhaal, muziek, spel en knutselen leren de kinderen over wie God is en hoe zij geliefd zijn door 
Hem. In totaal bevat de basismethode 20 verhalen. Bij ieder verhaal zit een vertelplaat in kleur, een uitgeschreven Bijbelverhaal of gespreksvraag, een liedje 
met bladmuziek en opname, een spelidee, een crea�eve verwerken en een meeneem-kleurkaart met Bijbeltekst. We hebben ook losse thema’s beschikbaar.
Ga voor meer informa�e naar: www.dewonderwolk.nl/bijbelmethode

Ook goed bruikbaar voor bij het kinderwerk: de Wonderwolk peuterbijbel! 
www.dewonderwolk.nl/peuterbijbel
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LES: UW KONINKRIJK KOME

verhaal

Het verhaal vind je in Handelingen 2:1-13.

spel

LEERDOEL
Kinderen weten dat Gods Geest
in hen woont.

De vrienden van Jezus zijn bij elkaar. Ze zijn verdrie�g. 
Ze snappen er niks meer van. Jezus is gestorven aan het kruis. 
En daarna was zijn graf leeg! 
Maar dan opeens komt Jezus bij de vrienden. 
Nu zien de vrienden ook dat Jezus echt lee�! 
Maar op een dag zegt Jezus: ‘Ik ben nu lang genoeg bij jullie 
geweest. Het wordt �jd dat Ik naar God in de hemel ga. 
Als Ik weg ben, wees dan niet bang. Ik zal een helper sturen.’ 
In een wolk gaat Jezus omhoog, naar de hemel.
Wij weten nu dat het maar een paar dagen duurde voordat de 
helper kwam. De vrienden van Jezus wisten dat niet! 
Hoe zouden zij zich gevoeld hebben? 
Ze waren vast verdrie�g omdat ze Jezus misten én blij omdat ze 
wisten dat de Helper zou komen. 
Wat ze deden �jdens het wachten? Bidden. Elke dag. 
Bidden is praten met God. 
Tijdens het bidden voelden ze zich dicht bij God en konden ze alles 
aan Hem vragen en vertellen. 
De helper van Jezus woont ook in jouw hart. 
Het is de Heilige Geest.

Vraag: Hoe weet je dat de Heilige Geest er is?

Benodigdheden: föhn, papieren hartjes

Zet de föhn aan en laat de lucht omhoog blazen tegen niks aan.
Je ziet de wind niet.
Laat de kinderen nu de wind voelen. 
Je voelt de wind wel, maar je ziet het niet. 
Blaas nu de papieren hartjes naar een kind toe. 
Nog steeds zie je de wind niet, maar het effect van de wind is wel zichtbaar! 

Zo helpt Gods Geest Zijn liefde verspreiden.

lied
Liefde, blijdschap, vrede

     Opwekking kids 70
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creatieve verwerking
Extra benodigdheden: crêpepapier of gekleurd vouwpapier
knip, kleur en plak het vuur van de Heilige Geest
1. knip stroken rood (crêpe-)papier in de vorm van lange vlammen
2. kleur het rechthoek hieronder en knip het uit
3. rol het rechthoek op en plak de plakstroken aan elkaar
4. plak de vlammen er in
5. blaas door het kokertje en laat het vuur wapperen

Heilige Geest, 
kom!
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Jullie zullen kracht krijgen 
van de Heilige Geest.
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