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De IZB staat voor zending in Nederland. Het is ons 
verlangen dat mensen die Christus nog niet kennen, 
Hem vinden, samen met zijn gemeente Hem navolgen, 
en zo in rijke vreugde gaan delen.

Wij geloven dat zending Gods eigen werk is. Hij heeft 
zijn Zoon gezonden naar de wereld, en zijn Geest 
gestuurd om de evangelieverkondiging voort te 
stuwen. In die beweging worden we als organisatie 
meegenomen; wij hopen eraan bij te dragen dat  
gemeenten en gemeenteleden zo gestalte geven 
aan hun geloof in Jezus Christus, dat mensen tot 
Hem worden getrokken. 

Hoe we ons werk in een tijd van secularisatie moeten 
vormgeven is allerminst duidelijk. De zuigkracht van 
deze ontwikkelingen gaat namelijk ook ons niet voorbij. 
We worden uitgedaagd op nieuwe manieren onszelf 
en daarmee ons hele leven dagelijks af te stemmen 
op Jezus Christus. 

Dat is de rode draad in het werk van onze organisatie. 
In deze uitgave is te lezen hoe we dat proberen uit 
te werken.

We verlangen ernaar dat 
mensen Jezus Christus 
leren kennen en Hem met 
vreugde volgen”





Het is belangrijk dat in de kerk eerlijke en zorgvuldige 
woorden klinken. Bij Areopagus trainen we predikanten 
tot die concentratie en tot die vrijmoedigheid. In de 
hoop dat tijdgenoten merken: ‘God is in uw midden’.

We hebben aandacht voor theologische inhoud, 
vroomheid, voordracht én voor onze tijdgenoten. 

Het is een teken van wijsheid wanneer een kerken-
raad waakt over de ruimte voor de predikant om 
te bidden, te studeren en gevoed te worden. Een 
gemeente die weet dat prediking een belangrijk 
heilsmiddel van God is, waakt over haar prediker.

IZB-Areopagus



Ons aanbod is breed: We roepen jonge predikanten 
bij elkaar, er is een mogelijkheid voor individuele  
begeleiding, we schrijven maandelijks een nieuwsbrief 
en er zijn veel cursussen. We noemen er vier die dit 
najaar starten:

Tafels van Undefended Preaching (Paul Visser)
Voor het derde seizoen op rij bieden we deze  
vruchtbare training aan: samen met een kleine groep 
collega’s in 10 bijeenkomsten Schriftgedeelten 
doorleven en verwoorden, en samen oefenen in een 
open en ongewapende manier van verkondigen.

Studiekring Oproep tot omkeer (Wim Dekker)
In het najaar zijn er de leestafels over het thema 
bekering. Hoe preek je daarover op zo’n manier dat 
het iedereen aanspreekt, en dat het gaat over het 
werkelijke leven en werkelijke keuzes.

Kerkenraadstrainingen Dialoog, Dans en Duel 
(Kees van Ekris)
Al 30 kerkenraadsteams hebben de training gevolgd 
rond het boek ‘Dialoog, dans en duel’. De kerkenraad 
wordt in drie avonden getraind in zijn rol tot  
geestelijk leidinggeven, tot ondersteuning van de 
prediking en tot eer van God. We bieden de cursus 
komend najaar nogmaals aan.

Tweedaagse preektraining God is in uw midden. 
Over de Geest, de gemeente en missie (Paul 
Visser en Kees van Ekris)
Samen met een kleine groep collega’s studeren, aan 
een preek werken en oefenen. Dit najaar over een 
hoofdstuk uit de brief aan de Korinthiërs, hoofdstuk 
14. Over tijdgenoten die in de gemeente ontdekken 
‘God is in uw midden’. Hoe maken we als gemeente 
ruimte voor de werking van de Geest en hoe kan je 
preek daarin dienstbaar zijn?

Meer info op www.izb.nl/areopagus

Wij motiveren, versterken en 
bekwamen uw predikant”



De laatste jaren wordt het kerkelijk landschap in 
Nederland verrijkt met steeds meer pioniersplekken. 
Waren missionaire projecten tot een jaar of tien 
geleden vooral te vinden in achterstandswijken van 
grote steden, vandaag de dag zijn ze overal: in de 
stad en op het platteland, in Vinex-wijken, dorps-
kernen en multiculturele buurten, onder spirituele 
zinzoekers, millennials en kerkverlaters.

Dat er steeds meer wordt gepionierd heeft te maken 
met twee ontwikkelingen. Ten eerste hebben steeds 
minder Nederlanders (nog) iets met de kerk. Kerken 
worden leger, of vallen zelfs om. Dat noopt tot  
nadenken over de vraag waarom dat zo is, en wat 
het evangelie mensen van nu heeft te zeggen. Ten 
tweede is voor veel Nederlanders het christelijk  
geloof ver verwijderd van hun leefwereld. De kerk is 
uit zicht of heeft een hoge drempel.

Pionieren is een reactie op deze ontwikkelingen. Als 
mensen niet naar de kerk komen, dan gaat de kerk 
naar mensen toe. Vanuit het verlangen om anderen 
in aanraking te brengen met het evangelie van Jezus 
Christus, worden nieuwe wegen gezocht. Pioniers- 
teams zoeken met veel liefde en creativiteit naar 
manieren om een context te dienen en mensen de 

kans te geven om – via taal en vormen die bij hun 
leefwereld passen – te onderzoeken en ondervinden 
wat het betekent Jezus te volgen. Zo ontstaan er 
geleidelijk nieuwe geloofsgemeenschappen met 
mensen die niet (meer) naar de kerk gingen.

We helpen met de start van nieuwe pioniersprojecten 
gericht op missionaire gemeenschapsvorming. Dit 
doen we door teams en voorgangers van deze prille 
geloofsgemeenschappen te begeleiden. 

We ondersteunen 
missionair pionierswerk”

IZB-Impact



Komend seizoen kun je bij ons terecht voor:

(Start)begeleiding pioniersprojecten
We helpen lokaal met de start van een pioniersproject. 
De begeleiding is gericht op de vorming van een team, 
het schrijven van een plan, vorming van draagvlak en 
het komen tot goede lokale besluitvorming.

Begeleiding missionair werkers
Met ons leer- en inspiratieprogramma hebben wij 
een aanbod voor missionair werkers (pioniers) of 
predikanten die actief betrokken zijn bij missionaire 
gemeenschapsvorming. Studiemomenten, een  
conferentie en intervisie maken deel uit van het aanbod.

Begeleiding op maat
Soms zijn er al wel ideeën rondom lokaal missionair 
werk, maar zijn deze nog niet zodanig ontwikkeld 
dat er ingezet kan worden op de vorming van een 
pioniersproject. We bieden daarvoor begeleiding 
op maat. Deze is met name gericht op gezamenlijke 
visievorming en het creëren van draagvlak voor de 
missionaire mogelijkheden ter plaatse.

(Start)begeleiding Dabar pop-upcampings
De kloof tussen rijk en arm neemt toe in Nederland. 
Gezinnen die rond moeten komen van een minimum- 
inkomen kunnen gratis verblijven op een pop-up- 
camping. De pop-upcampings zijn een initiatief van 
lokale kerken om gezinnen een week zorgeloos te laten 
genieten en iets te delen van de liefde van Christus. 
IZB-Impact adviseert en begeleidt deze kerken bij 
de start en de voortgang van hun pop-upcamping. 
Meer info op www.izb.nl/popupcampings

Begeleiding Dabarcommissies
Het Dabarwerk wordt door lokale kerken gedaan 
op reguliere campings en in de stad. IZB-Impact rust 
commissies en vrijwilligers toe hoe het evangelie te 
delen op deze plekken. Meer info op www.izb.nl/dabar.

Meer info op www.izb.nl/impact



Van de ongeveer 1500 kerken en gemeenten in de 
Protestantse Kerk in Nederland zijn er geen twee 
hetzelfde. Toch leven al deze gemeenten van hetzelfde 
evangelie: Jezus Christus is Heer. En al deze gemeenten 
hebben dezelfde roeping: te getuigen en te dienen, 
zodat onze tijdgenoten delen in het heil.

IZB-Focus wil bij deze roeping aansluiten. Als centrum 
voor missionaire gemeente-ontwikkeling bieden  
we inspiratie, begeleiding en ondersteuning aan 
gemeenten en kerkenraden. 

Elke gemeente heeft een eigen verhaal. Daarom 
luisteren we goed naar wat er nodig is. De ene 
gemeente moet de missionaire roeping opnieuw 
ontdekken. Een andere gemeente dient weer scherp 
te krijgen wat het heil in Jezus Christus vandaag 
betekent. Weer een andere kerk wil graag hulp om 
concrete stappen te zetten in de wijk.

Wij bieden een gevarieerd programma van trainingen, 
toerustingstrajecten en begeleiding. We staan 
middenin een uitgebreid netwerk van missionaire 
experts en pioniers. Ons programma is voortdurend 
in ontwikkeling; houd onze nieuwsberichten dus 
goed in de gaten!

We helpen gemeenten en 
kerkenraden bij hun missie”

IZB-Focus





Komend seizoen kun je bij ons terecht voor:

Focus Verkenning
In dit traject van ongeveer drie maanden onderzoeken  
we de missionaire cultuur van de gemeente en 
kansen voor de missionaire praktijk. Dit traject helpt 
de gemeente inzicht te krijgen in waar ze staat. We 
bieden gespreksmateriaal voor de gemeente, we 
houden een online FocusScan, bespreken deze tijdens 
een gemeenteavond en analyseren de resultaten 
grondig met de kerkenraad. De gemeente krijgt een 
impuls voor de bezinning over missie en de kerken-
raad kan aan het werk met een concreet perspectief. 

Focustrajecten
In deze trajecten gaan we gemeentebreed aan de 
slag. In een periode die varieert van zes maanden tot 
drie jaar, gaan we met de gemeente een geestelijk 
proces in van bezinning, toewijding en concrete 
missionaire stappen. Een IZB-trajectbegeleider zorgt 
voor ondersteuning, waarbij nadrukkelijk gekeken 
wordt naar de behoeften en mogelijkheden van de 
gemeente. Soms verzetten we bergen; vaak zetten 
we kleine stappen. Er is thematisch en inhoudelijk 
gespreksmateriaal voor de hele gemeente, er zijn 
oefeningen en werkvormen, er worden verbindingen 
gemaakt tussen generaties en met andere gemeenten. 

‘Naar de binnenkamer’
In deze tweedaagse retraite voor kerkenraden bieden 
we gelegenheid aan kerkenraden om buiten de 
gebruikelijke context van vergaderingen, agenda’s 
en lange avonden, tot de kern te komen. Er is stilte, 
gebed, Bijbelstudie en ruimte voor een goed gesprek. 



Ervaren begeleiders, zowel vanuit de IZB als de  
Wittenberg, zijn hierbij aanwezig.

Leiding geven aan de missionaire gemeente 
In deze training van vier avonden – of twee avonden en 
één dag – krijgt de kerkenraad zicht op de missionaire 
context van de gemeente, de missionaire roeping, 
het belang van structurele missionair-diaconale  
toerusting en haar eigen verantwoordelijkheid in het 
geestelijk leiding geven. Aan de hand van Bijbelstudie 
en concrete opdrachten steken we een spade dieper. 
Het blijkt voor veel kerkenraden een training met 
grote impact. 

Diaconaal present
We bieden een kort traject van diaconale bezinning 
en actie in de praktijk. We gaan in de gemeente aan 
de slag met concrete diaconale hulpvragen uit de 
buurt en ontdekken wat dat betekent voor onze missie. 
Dit doen we in overleg met plaatselijke zorgorgani-
saties en maatschappelijke instellingen. Zo dragen 
we bij aan de missionair-diaconale toerusting van  
de gemeente en versterken we de verbinding met 
onze buurt.

In gesprek met jongvolwassenen
Jongvolwassenen vallen niet meer onder het jeugd- 
werk maar voelen zich nog niet thuis bij Bijbelkringen 
voor volwassenen. Zij zoeken naar hun plek in de 
kerk en hoe ze geloof en het dagelijks leven bij elkaar 
kunnen houden. Kerken zoeken naar manieren 
waarop ze deze jonge mensen kunnen betrekken bij 
het geloof en de geloofsgemeenschap. Met kerken-
raad en jongvolwassenen gaan we in gesprek over 

hoe samen kerk te zijn. We kijken daarbij ook naar 
de plaatselijke cultuur, stads- of dorpsgemeenschap, 
wat al wel en (nog) niet aanwezig is. 

Training Twenties-four-seven
Deze training bestaat uit vier ontmoetingen rondom 
discipelschap, missie en roeping voor twintigers.  
Zij gaan in gesprek over hun geloof, en de betekenis 
daarvan voor in het dagelijkse leven. Met Bijbelstudies 
en ‘challenges’ gaan ze aan de slag. Er is ruimte om 
eerlijke vragen te stellen, naar God te luisteren én 
actief te oefenen met de praktijk van christen-zijn. 
IZB-Focus geeft train-de-trainers-avonden zodat kerken 
hier zelf mee aan het werk kunnen, bijvoorbeeld als 
vervolg op de belijdeniscatechese.

Supervisie (Klaas van Meijeren)
Wij bieden supervisietrajecten voor predikanten. Nog 
los van de verplichting in het kader van Permanente 
Educatie, kan een predikant behoefte hebben aan 
een coach, klankbord, sparring partner of supervisor. 
Klaas van Meijeren is pastoraal supervisor en coach, 
geregistreerd bij LVSC en Raad KPV. Ook is hij  
betrokken bij de opleiding en nascholing van predi-
kanten aan de PThU. We zoeken samen welke vorm 
van begeleiding het beste past. 

Diverse trainingen en cursussen
We hebben een breed aanbod van trainingen en 
cursussen voor ambtsdragers, missionaire commissies, 
jeugdwerkers en toerustingswerkers. De thema’s 
kunnen verschillen: van animatiewerk in de wijk  
tot gebouwbeheer in missionair perspectief; van 
toerustend pastoraat tot een verdiepingscursus 

‘missionaire theologie’. Op zoek naar duurzame 
ondersteuning bij de missie van de gemeente?  
Laat het ons weten; samen zoeken we naar een 
passende vorm.

Gespreksmateriaal en Bijbelstudies
Met verschillende boeken en katernen bieden wij 
gespreksmateriaal over de Bijbel en thema’s die 
raken aan de missie van de gemeente. Daarmee 
kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan een 
duurzame missionair-diaconale toerusting. Er zijn 
oefeningen in bidden, luisteren naar Gods Woord  
en het voeren van geloofsgesprekken. Daarnaast 
bieden we concrete handreikingen om verbinding  
te maken met de praktijk van elke dag.

Deze materialen kunnen worden gebruikt in  
(persoonlijke) Bijbelstudie of bijvoorbeeld bij de  
invulling van een gemeentebreed thema. Ook  
dragen we bij aan de ‘Kringserie’ van ArkMedia en 
stellen we het materiaal dat door Focusgemeenten 
is ontwikkeld, breed ter beschikking. Neem contact 
met ons op en we denken graag mee over een  
passend aanbod.

Meer info op www.izb.nl/focus



We zijn daar te vinden waar mensen zijn, en vandaag 
de dag is dat voor een groot deel online. In 2023 
gebruiken 14,1 miljoen mensen in Nederland social 
media, met een gemiddelde van 114 minuten per 
dag. Duizelingwekkende cijfers. De ongekende 
kansen die deze gegevens het evangelie bieden, 
willen we niet laten liggen!

IZB-Vandaag maakt en deelt missionaire content 
voor online inspiratie en toerusting. Dit gebeurt  
via platforms als de app IZB-Connect, Instagram, 
Facebook en apps van plaatselijke gemeenten.

Onze missie ook  
helemaal online”

IZB-Vandaag



Komend seizoen kun je bij ons terecht voor:

De app IZB-Connect met een veelheid aan 
missionaire inspiratie
Deze gratis app wil gebruikers helpen bij de dagelijkse 
navolging van Christus, om ook anderen met Hem in 
contact te kunnen brengen. Naast een aantal vaste 
rubrieken en campagnes in bijzondere periodes van 
het kerkelijk jaar, publiceert de app regelmatig over 
bijzondere ontwikkelingen op missionaire pioniers- 
plekken van de IZB of vanuit andere initiatieven.

Bijbelpodcast Eerst Dit
Deze podcast, gebaseerd op de tekst ‘Zoek eerst het 
Koninkrijk van God’, laat de Bijbel klinken in je dagelijks 
leven. Elke werkdag staat er een nieuwe aflevering 
klaar waarin je in zeven minuten geïnspireerd wordt 
door een Bijbeltekst en een overdenking. Je kunt je 
gratis abonneren. Daarnaast biedt Eerst Dit verschil-
lende langere podcasts voor geloofsverdieping.

Podcast Aandacht
In deze Bijbelpodcast vertellen zorg- en hulpverleners 
persoonlijke en herkenbare verhalen uit hun werk, 
en hoe woorden uit de Bijbel daaraan raken. 

Podcast Nieuwe Start
Deze wekelijkse podcastserie wordt gemaakt in 
samenwerking met stichting Ontmoeting, die vast- 
gelopen mensen ondersteunt om hun leven weer  
op de rit te krijgen. Het zijn eenvoudige Bijbelover- 
denkingen van ongeveer 5 minuten die luisteraars 
bemoedigen en aanmoedigen om elke dag opnieuw 
op God te vertrouwen.

Zomergezinsboekje
Deze uitgave, die de IZB in samenwerking met de 
GZB en HGJB heeft gemaakt, helpt gezinnen met 
kinderen in de basisschoolleeftijd tijdens de zomer-
vakantie elke dag samen tijd voor God te nemen.

Uw Koninkrijk Kome
Vanuit het initiatief ‘Thy Kingdom Come’, dat in de 
Anglicaanse Kerk is gestart, worden christenen 
wereldwijd opgeroepen tussen Hemelvaart en 
Pinksteren te bidden om de komst van het Koninkrijk. 

Door middel van overdenkingen en kindermateriaal 
sluit de IZB hier graag bij aan. Zo moedigen we 
christelijke gemeenten in Nederland en individuele 
christenen aan, te bidden voor hen die Jezus nog 
niet kennen. We willen je motiveren tien dagen  
lang specifiek te bidden voor vijf mensen uit jouw 
omgeving. Je bidt dat ze Jezus leren kennen.

Meer info op www.izb.nl/vandaag



Dat schreef de apostel Paulus aan de Kolossenzen, 
om hen aan te sporen te bidden voor de verkondiging 
van het evangelie (Kol. 4:3-4). In zijn voetspoor roepen 
we op om volhardend te bidden voor het missionaire 
werk. Tot opbouw van de gemeente van Christus.

Houd sterk aan in het gebed, 
en wees daarin waakzaam met 
dankzegging. Bid meteen ook 
voor ons dat God voor ons de 
deur van het Woord opent, om 
van het geheimenis van 
Christus te spreken, om welke 
oorzaak ik ook gebonden ben, 
opdat ik dit geheimenis mag 
openbaren zoals ik erover 
moet spreken.”
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