Heb de wereld lief. Doe dat. Echt. Gaat het in de politiek over klimaat,
natuur, ecologie, dan moet iedere beslissing op kleine schaal (be-
drijf, land, instelling) afgestemd zijn op de grootste schaal, die van
de wereld zelf. Dit gaat niet alleen over de effecten van de uitstoot
van broeikasgassen, het gebruik van fossiele brandstoffen, plastic
en chemische stoffen, maar ook over de milieubelasting door onder
meer levensstijl, mobiliteit en economie.

. Bewaar het wonder. Erken, waardeer en respecteer dat de natuur in
zichzelf intrinsieke waarde heeft en een levenbrengende dynamiek.
Laat deze zoveel mogelijk in haar eigen wetmatigheid haar werk
doen. Ontdek de wereld opnieuw, bewaar haar eigen vormen van
vruchtbaarheid, groei en potentie. Dit is de manier waarop het be-
staan op aarde beschermd en bewaard moet worden.

Verstoor niet. Stop met het toepassen van middelen en technieken
die het leven schaden en vernietigen. Bevrijd de wereld van een mo-
delmatige, utilistische, eendimensionale benadering die haar ver-
armt en devalueert. Bestudeer en observeer wat de natuur aanreikt
en sluit daarop aan met menselijke techniek. Deze meer integrale
en holistische invalshoek wordt al toegepast bij nieuwe ecologische
benaderingen van de landbouw, de economie en in het samenleven
van mensen.”

. Herstel het leven waar dat kan. Er sterven dieren en planten, in een
hoog tempo. De ontbossing van de aarde gaat te snel. De hoeveel-
heid zuurstof in zee loopt terug. Landen en lokale gemeenschappen
moeten zich in hun beleid en inspanningen richten op concreet
herstel van de natuur, heel maken wat gebroken is, waar dat maar
kan. Dat is een politiek imperatief. Het herbebossen van de aarde,
het schoonmaken van rivieren, meren en zeeén, het herstel van de
bodem is hiervan een begin.

Stem af op een nieuwe levensstijl. Gelet op de te grote ecologische
voetafdruk en als gevolg daarvan de vernietiging van ecosystemen,
moeten mensen stappen terug doen in hun exploitatiegedrag en
consumptiepatroon. De generaties van de toekomst zullen andere
keuzes moeten maken en een nieuwe levensstijl ontwikkelen. Deze
maakt niet minder gelukkig, integendeel, maar kan vooral met min-
der toe. Er zal een nieuw patroon van reizen, wonen, consumeren
ontstaan. Oefenen in soberheid en nederigheid maakt creatief. Het
helpt de wereld lief te hebben en brengt mensen dichter bij elkaar
en bij de natuur.

. Leeflokaal. Een samenleving en economie die zoveel mogelijk lokaal
functioneert, produceert en consumeert anders. De gezamenlijke
inspanning die hierop is gericht vernieuwt de samenleving. Voed-
sel, kleding of energie hoeft niet de hele wereld over getranspor-
teerd te worden. De aarde is rijk en vruchtbaar genoeg om in alles

te voorzien. Globalisering is geen levensstijl. Lokaal georiénteerd
leven bevordert zorg en aandacht voor wat dichtbij is. Het helpt om
het verbond te sluiten dat de basis is van iedere zelfverantwoorde-
lijke gemeenschap.

Maak mensen verantwoordelijk. Daar waar mensen mondig en
liefdevol betrokken zijn bij alles wat hun leven raakt, ontstaan de
beste voorwaarden voor een bloeiende samenleving. Geef mensen
de vrijheid om verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leven, hun
omgeving, hun sociale bestaan. Mensen zijn geen losstaande indi-
viduen. Zij leven in gemeenschappen, die het beste functioneren
als deze worden opgebouwd als gemeenschappelijke onderneming.




