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Elke verlieservaring doet pijn, zeker als je afscheid moet nemen van iets of iemand die je 
dierbaar is. En aangezien de kerk ons aan het hart gaat, doet het pijn als we haar zien krimpen. 
Het is goed en heilzaam om ruimte te geven aan deze pijn en samen te rouwen. Maar is dat 
het enige wat we nog kunnen doen? Of kan krimp ook ruimte scheppen voor iets nieuws? En 
dan misschien niet gelijk een nieuwe activiteit, maar veel meer een nieuwe houding. Kunnen 
we door het verlies leren wachten op God? Wachten zit ons niet echt in het bloed. Daarom 
verkennen we tijdens deze workshop hoe we dat als gemeente kunnen oefenen. Om zo beter 
op het spoor te komen van wat God doet en wil doen in ons midden.

Dick Wolters

Nienke Meinster-
de Ronde

Rik Mager

Rouw en 
ruimte bij 
krimp

SPOOR A Spoorzoeken

Missionaire 
gevoeligheid 
ontwikkelen

Kennismaken 
met IZB 
Toerusting

Wie ervan overtuigd is dat de kerk zich missionair op zou moeten stellen, gelooft dat er 
in de kerk iets te vinden is waar mensen niet zonder kunnen. De kerk heeft een wervende 
boodschap: we gaan op pad met het evangelie, zijn getuigen van Christus, delen een 
verlossend Woord. Tenminste: dat zouden we graag willen. In de realiteit blijkt dat een kant-en-
klaar ‘Jezus-redt’-getuigenis vaak niet de reactie oplevert waar we op hopen. Missionair leven 
vraagt om een andere benadering: het vraagt om gevoeligheid. Wie missionair wil zijn, moet 
gevoelig worden voor de manier waarop mensen het leven ervaren en hoe het evangelie op 
die levens reageert. Wat maken mensen in mijn omgeving mee? Waaronder gaan ze gebukt, 
waarin vinden ze vreugde, waarin zoeken ze naar verlossing? Is God al in hun leven actief? En 
wat betekent het in hun omstandigheden om bevrijd te worden van zonde en schuld en vrij 
en hoopvol te kunnen leven? In deze workshop ontwikkelen we onze missionaire gevoeligheid 
door met die vragen aan de slag te gaan. Met behulp van de Missionaire trendrede van Kees 
van Ekris proberen we te ontrafelen wat er leeft in onze tijd en cultuur en denken we na over 
de reactie van het evangelie op die ontwikkelingen. 

Wat heeft de IZB in huis aan expertise en materialen om gemeenten te ondersteunen in haar 
missionaire roeping? In deze interactieve workshop komt aan de orde hoe IZB-Toerusting werkt 
en hoe dat aansluit bij de unieke context van jouw gemeente. Welke missionair verlangen is er 
al in de gemeente en hoe kan IZB-Toerusting helpen om die gevoeligheid te verbreden binnen 
een kerkenraad en de gemeente. Wat zijn de mogelijkheden voor een missionair jaarthema, 
een Focustraject of wellicht pionieren? Misschien is het beter om je eerst te richten op 
enthousiaste twintigers of op kringleiders. 



Het Focustraject wil gemeentebreed een missionaire cultuurverandering in gang zetten: 
van verdieping naar Jezus en verbreding naar de ongelovige ander. Zo’n verandering in de 
gemeente gaat niet altijd zonder slag of stoot. Welke weerstanden kun je tegenkomen? Hoe 
kun je daarmee omgaan? Hoe kun je ondanks verschillen toch met elkaar in verbinding blijven? 
In deze workshop willen we daarover met elkaar van gedachten wisselen en handvatten 
aanreiken voor verder verdiepend gesprek en verbinding.Marleen van der Louw

Klaas van Meijeren

Jaap van den Born

Mee- en 
tegenwind
tijdens het Focustraject

Missionaire 
senioren?!

Op het spoor 
blijven na het 
Focustraject

“Als het over de missionaire roeping van de gemeente gaat, voelen ouderen zich vaak 
buitenspel staan. Ze houden graag vast aan vertrouwde vormen, laten nieuwe initiatieven over 
aan volgende generaties, en stellen zich soms afzijdig op. Totdat … totdat het hun eigen (klein)
kinderen betreft. 

Hoe voeren we het gesprek met deze trouwe groep gemeenteleden? En: hoe voeren zij het 
gesprek met elkaar en in eigen kring? In de workshop staat het onderwerp ‘Als kinderen eigen 
wegen gaan’ centraal. Aan het eind lichten we ook een tipje van de sluier op van het materiaal 
dat op dit moment in ontwikkeling is: Omega voor ouderen.”

Jouw gemeente is bezig met een Focustraject of heeft het inmiddels afgerond. Wat heeft het 
jullie geleerd? Zijn er nieuwe inzichten ontstaan met betrekking tot missionair gemeente-zijn? 
En hebben die inzichten de gemeente ook in beweging gezet? Hoe kun je dat vasthouden na 
een Focustraject en zo mogelijk verder gaan op deze meer missionaire manier van gemeente-
zijn? Wat is er nodig om niet terug te vallen in oude, vertrouwde patronen?  Daarover gaat deze 
interactieve workshop.

SPOOR B Het Focustraject



‘Ik wou dat mijn kerk zoiets ook ging doen…’ denk je misschien als je inspirerende verhalen 
hoort over missionaire initiatieven in het land. Maar hoe kom je daar? Hoe krijg je contact met 
mensen van buiten de kerk? En hoe neem je de gemeente daarin mee? In deze workshop gaan 
we het hebben over de route om te komen van missionair denken naar doen, gebaseerd op 
een nieuw toerustingstraject binnen de IZB. Deze route begint bij de vraag: “Waartoe roept 
God ons als gemeente?” Met inzichten en tools vanuit de missionaire praktijk wordt de lokale 
context in beeld gebracht, en ontstaan er concrete ideeën over missionaire mogelijkheden. 
Neem deel aan deze workshop als je gelooft dat er in jouw gemeente ook meer kan, en je zoekt 
naar een beginnetje.

Nelleke Rebel- 
Kruijmer

Peter Huijser

Teun de Ridder

Van missionair 
denken naar 
doen 

Samenwerken met 
maatschappelijke 
organisaties in je 
dorp/stad

Undefended 
Bijbellezen met 
tijdgenoten

Bij deze workshop zoomen we in op de rol die de kerk kan spelen in het 
maatschappelijk leven van het dorp of de stad. Er zullen ideeën voor het voetlicht 
worden gebracht waarop de kerk weer relevant kan zijn in mensenlevens. Wat heeft 
de kerk te bieden? Waar liggen mogelijkheden en op welke bezwaren kan worden 
gestuit? 

Naast dat er voorbeelden uit de praktijk zullen worden gedeeld, gaan we met een 
concrete casus aan de slag en is er volop ruimte voor vragen en voor het delen van 
ervaringen.

Mensen houden van verhalen, of ze nu geloven of niet. De kerk bezit een schat aan verhalen, 
generatie op generatie doorgegeven in de Bijbel. Van verschillende kanten horen we de vraag 
hoe je opvolging geeft aan de Alpha-cursus en hoe je nieuwe gelovigen beter integreert in de 
gemeente en hen verder laat ingroeien in christelijke praktijken. ‘Samen bijbellezen’ is eigenlijk 
het simpele antwoord. Maar wat gebeurt er als je die verhalen uit de Heilige Schrift samen gaat 
lezen en bespreken? En hoe zou je dat kunnen doen? Kunnen we misschien heel veel van elkaar 
leren als doorgewinterde of startende gelovigen of zelfs niet-gelovigen?

SPOOR C Onderweg naar een volgend station



Pionier-predikant in Amsterdam en 
trajectbegeleider bij IZB-Toerusting. 
In december promoveert hij op een 
onderzoek naar kerk-zijn in een seculiere 
tijd.

Gemeentepredikant in Pijnacker. Ze is 
een aantal jaar werkzaam geweest bij 
de IZB, waar ze betrokken was bij de 
ontwikkeling, uitvoering en begeleiding 
van IZB-Focustrajecten. Ze werkt en 
schrijft nog regelmatig mee aan IZB-
materialen voor missionaire toerusting. 

Werkzaam als predikant bij IZB-
Toerusting. Hiervoor was hij zeven jaar 
zendingswerker in Rwanda waar hij 
meegeholpen heeft met het opzetten van 
een Theologische School voor pastors, 
evangelisten en kerkplanters.

Trajectbegeleider bij IZB-Toerusting. 
Jaap heeft een ruime ervaring met 
het begeleiden van gemeenten bij een 
Focustraject en andere vormen van 
missionaire toerusting. Jaap woont onder 
de rook van de stad Groningen en heeft 
zijn werkgebied met name in Noord-
Nederland.

Trajectbegeleider bij IZB-Toerusting. 
Een missionair traject kan leiden tot 
enthousiaste reacties, maar ook tot 
kritische geluiden en weerstand. In de 
workshop Wind en Tegenwind zullen we 
daarover met elkaar in gesprek gaan. 
Vanuit haar ervaring met missionaire 
trajecten zal Marleen verdieping 
aanbrengen en suggesties doen om 
hiermee vruchtbaar om te gaan.

Werkzaam als predikant bij IZB-
Toerusting. Hij zegt dat hij bijna zelf tot de 
doelgroep missionaire senioren hoort, als 
opa van 4 kleinkinderen ;)
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Pionierbegeleider bij IZB-Impact. Ze heeft 
brede ervaring in het begeleiden van 
missionaire initiatieven van platteland tot 
stad. Nelleke is één van de medeschrijvers 
aan de cursus ‘Van missionair denken naar 
doen.’ Ze woont in Schiedam en is daar 
actief betrokken bij een nieuwe kerkplant.

Voorganger van een kleine gemeente en 
pionier bij de pioniersplek Het Anker van 
Bolnes.  De samenwerking met bestaande 
organisaties en initiatieven kan voor 
de kerk deuren openen en processen 
versnellen. Maar het vraagt ook wat. Deze 
workshop geeft inzichten van ervaringen 
uit de praktijk en biedt ruimte om elkaar 
te inspireren.

Werkte eerder als gemeentepredikant 
en legerpredikant en is nu als theoloog/
trainer verbonden aan IZB-Areopagus, ons 
centrum voor missionaire en contextuele 
verkondiging, een belangrijke plek voor 
theologische doordenking van onze tijd, 
inspiratiebron voor preken en organisator 
van cursussen en preektrainingen.
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