We mogen erop uit

Beginsituatie

Geloven is voor veel mensen in de westerse wereld een
privézaak. ‘Mooi dat het voor jou betekenis heeft, maar val
anderen er niet mee lastig. Probeer hen er zeker niet van te
overtuigen dat het ook voor hen waar is wat je gelooft.’ Dat
strookt natuurlijk niet met de opdracht die Jezus aan Zijn
kerk geeft. Hij zegt in Mattheiis 28:16-20 niet zoiets als:
‘Geniet van je geloof en wees er voorzichtig mee’, maar: ‘Ga
erop uit en vertel de hele wereld over Mij.’

Catechisanten kunnen heel verschillend in deze spanning
staan. Ze kunnen geneigd zijn om het geloof dan inderdaad
maar voor zichzelf te houden. Dat kwam ook naar voren in
een onderzoek naar het missionair bewustzijn van jongeren.
Het bleek dat een grote groep van hen best terughoudend is
om hun geloofsovertuigingen met anderen te delen. Het komt
toch al gauw over alsof je de ander wilt overhalen en hem/
haar niet in zijn waarde laat. Deze verlegenheid leidt er ook
toe dat veel christenen aangeven hun geloof wel te willen
laten zien in hun eigen leven, maar minder geneigd zijn om
er ook over te praten.

Natuurlijk zijn er nog allerlei andere redenen om niet te
spreken over ons geloof. Misschien zijn we bang dat het onze
relatie met de ander aantast. Of we twijfelen of we het wel
goed kunnen en zijn bang dat er vragen komen waarop we
geen antwoord hebben.

Doelstelling

Jongeren ontdekken dat het geen optie is om ons geloof in
Jezus voor onszelf te houden. Hij heeft ons immers opgedra-
gen ermee de wereld in te gaan.

Ze worden bemoedigd om daarbij hun eventuele aarzelingen
opzij te zetten: Jezus is met ons, altijd!

Aan de hand van filmpjes uit het werkveld van de GZB, HGJB
en IZB worden ze geinspireerd om hun getuigenis concreet te
maken.

Opmerking vooraf

Deze les kan gebruikt worden in plaats van hoofdstuk 19 in
de HGJB-belijdenismethode ‘Hou(d)vast'.
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INTRODUCTIE

Het verschijnsel ‘missiestatements’ wordt geintroduceerd en
(experimenteel) toegepast op de kerk. De voorbeelden zijn
bewust gekozen vanwege hun eventuele toepassingen op de
kerk:

- Meta: verbindingen maken, gemeenschap vormen, delen
en leren, positieve impact op de wereld.

- Scouting: open, maatschappelijk betrokken, vorming van
de persoonlijkheid, verantwoordelijkheid nemen voor
zichzelf, elkaar en de wereld om hen heen.

- HEMA: een beter alledaags leven in een mooiere wereld,
oude en nieuwe tradities, waardevol voor élke klant.

- Vluchtelingenwerk Nederland: bescherming, steun en
opvang van asielzoekers en vluchtelingen.

U kunt deze opdrachten in groepjes laten doen.

Vraag plenair reacties terug over 2A, B en C.

BIJBELSTUDIE

De bijbelstudie helpt om Mattheiis 28:16-20 te verkennen
en toe te passen. Het gaat hierbij vooral om de eerste twee
doelstellingen.

Wijs ter inleiding op vers 17: wat Jezus in vers 18-20 gaat
zeggen, is ook bedoeld voor de discipelen die twijfelden, dat
wil zeggen voor hen die er meer dan anderen moeite mee
hadden om de realiteit van de opstanding te (h)erkennen.
Vraag C is bedoeld om de catechisanten te ‘dwingen’ om te
reflecteren op het bijbelgedeelte. Voor de één is het vooral
nodig dat hij zich meer onderwerpt aan het gezag en de
macht van Jezus; voor de ander dat hij ‘gewoon’ gehoorzaam
is aan het gebod; en voor de ander dat hij vertrouwt op Jezus’
nabijheid. Uiteraard zijn, zoals gezegd in de handout, alle
drie de dingen nodig. De vraag is: wat is je zwakste schakel?
Onderdanigheid, gehoorzaamheid of vertrouwen?

Als u een niet al te grote groep hebt, kunt u deze bijbelstudie
plenair doen. Maak anders groepjes van drie of vier personen.



VERWERKING

De drie filmpjes komen uit het werkveld van respectievelijk
de GZB, de HGJB en de IZB. Nadrukkelijk gaat het niet om
reclame voor de organisaties, maar om aandacht voor het
werk waartoe zij stimuleren.

Laat achtereenvolgens de filmpjes zien en bespreek steeds
de a- en b-vraag.

ZINGEN

Psalm 67 (Op Toonhoogte 26)

Psalm 138 (Op Toonhoogte 67)

Zie verder de categorie ‘Getuigen en verkondigen’ in Op
Toonhoogte (nummers 377 t/m 389)

UITDELEN

Bij deze les hoort ook het spel Truth or Dare, dat aan alle
catechisanten uitgedeeld kan worden. Het is een klein
cadeautje waarmee de GZB, de HGJB en de IZB de belijde-
niscatechisanten verwelkomen in de wereldwijde kerk. Het
is bovendien een handreiking om verder na te denken over
het geloof en de praktijk daarvan.

Het spel kan aan het einde van de les uitgedeeld worden.
Als er voldoende tijd is, is het leuk om dit met elkaar te
spelen.

Het materiaal bevat voor elke catechisant ook een uit-
nodiging om de drie organisaties te volgen en/of te
ondersteunen. Als dank voor de eventuele steun mogen de
catechisanten een welkomstcadeau uitkiezen, zoals aange-
geven op de antwoordkaart.
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