
Neem de IZB in de arm

Pionieren 
met Impact



Inleiding

Pionieren zit de IZB in het bloed. Als de meerderheid van de bevolking 

God, kerk en geloof links laten liggen, kunnen we vanuit de christelijke 

gemeenten geen genoegen nemen met die situatie. We schrijven nooit 

af wie God, kerk en geloof afschrijven. Want de liefde van Christus 

dringt ons. Telkens opnieuw zoeken we contact, leggen we verbinding 

en bouwen we aan gemeenschappen, om mensen te laten delen in de 

vreugde van het evangelie. 

Al lang voordat de term ‘pioniersplek’ inburgerde, kende de IZB missionair 

werkers die er als verkenners, spoorzoekers en bruggenbouwers op uit 

trokken. In oude stadsdelen waar de laatste kerk al decennia geleden 

was gesloten, later ook in nieuwbouwwijken waar nooit op kerkelijke 

presentie werd gerekend. Met geloof, elan, creativiteit en volharding 

zijn de pioniers aan de slag gegaan.

Daardoor kunnen we bij de beoordeling en begeleiding van nieuwe 

projecten putten uit een schat aan ervaring. Tegelijkertijd beseff en we 

dat elke situatie en context nieuwe uitdagingen met zich mee brengt. 

Daar verdiepen we ons in, met het gebed en in het vertrouwen dat de 

Geest ons de weg wijst.



De IZB staat voor zending in Nederland. We ondersteunen

plaatselijke gemeenten van de Protestantse Kerk bij 

hun missionaire roeping. We verlangen ernaar dat ze 

(meer) gestalte geven aan het evangelie van Jezus 

Christus in de wereld en dat zij daardoor mensen voor 

Hem winnen. Het is onze passie dat mensen die Hem 

nog niet kennen, tot het heil in Christus komen en 

samen met zijn gemeente Hem navolgen.

Onze organisatie heeft verschillende werktakken: 

 Areopagus (voor de nascholing van predikanten)

 Dabar (voor het missionaire werk op campings)

 IZB-Focus (voor de toerusting van gemeenten)

De werktak IZB-Impact begeleidt met raad en daad 

missionaire pioniersprojecten. We faciliteren de opstart 

en ontwikkeling van nieuwe geloofsgemeenschappen 

en initiatieven die zijn gericht op het delen van het 

evangelie met ‘onbereikte’ doelgroepen.

Wat is IZB-Impact?



We zijn ons ervan bewust dat elke tijd om een nieuwe

‘vertaling’ van het evangelie vergt. Zeker vandaag vraagt

dat veel Geestkracht en creativiteit, want God, kerk en 

geloof zijn voor grote groepen in de samenleving buiten 

beeld geraakt. De drempel naar een reguliere kerkdienst 

met haar vertrouwde gewoonten en gebruiken is hoog. 

Het valt niet mee om als geïnteresseerde zoekers de 

weg te vinden naar de kern van het evangelie.

Om hen tegemoet te komen ontwikkelen we pioniers-

projecten, speciaal voor groepen in de samenleving die 

buiten het blikveld van de kerk zijn geraakt. Pioniers-

plekken kunnen allerlei vormen en kleuren hebben, 

maar het gemeenschappelijke kernpunt is dat we mensen 

in contact met Jezus willen brengen. In de praktijk blijkt 

dat gemeenschapsvorming de meest vruchtbare manier 

is om mensen stappen richting Jezus te helpen zetten. 

Binnen een nieuwe plek kan gekozen worden voor vormen 

die aansluiten op de leefwereld van mensen zonder een 

bestaande gemeenschap daarmee te belasten. Ook blijken 

nieuwe plekken fl exibeler in hun aanpak en meer in 

staat om de cultuur in gezamenlijkheid met nieuwkomers 

vorm te geven.

We geloven dat dit missionaire werk alleen vruchtbaar 

kan zijn vanuit een hernieuwde oriëntatie op Jezus 

Christus. Hij brengt mensen in de kring van navolgers, 

de gemeenschap rondom zijn Persoon en onderwijs. 

We vertrouwen erop dat Hij daar in het midden is. 

Iedereen is welkom in die kring, omdat de Gastheer 

geen onderscheid maakt. De vreugde die Hij geeft, 

maakt dat we ook oog en hart hebben voor anderen.

Gemeenschapsvorming



Het was en is ons verlangen om dienend de liefde van Jezus zichtbaar te 

maken in de wijk. We beseffen dat we dat alleen maar kunnen doen als we 

luisteren naar de wijkbewoners om zodoende aan te sluiten bij wat er leeft.

Dat ‘luisteren’ was in de opstartfase van de pioniersplek belangrijk. En het 

stopt nooit. Dienen zonder luisteren kan gewoonweg niet; zonder luisteren 

is het geen dienen meer, maar stap je in de valkuil dat je iets gaat organiseren 

waarvan jij vindt dat het goed is voor de doelgroep. Dan moet je er ook niet 

gek van op kijken dat er niemand op je activiteit af komt.

Rond de opening van het Badhuis, ruim 5 jaar geleden, kwamen er wijk-

bewoners naar ons toe of ze misschien mochten line-dancen, kaarten en 

biljarten. Samen met de mensen die met de verzoeken kwamen, hebben  

we deze activiteiten opgezet. Op eenzelfde manier is de computercursus 

van de grond gekomen.

Er waren mensen die meer met het geloof wilden, maar een kerk paste 

niet direct bij hen. Dat was voor ons twee jaar geleden een signaal om met 

samenkomsten te starten. Samen met de bewoners hebben we gezocht 

naar een vorm die bij hen aansluit. En nog steeds passen we iets aan als we 

merken dat dat nodig is. Luisteren stopt immers nooit.

Peter Huijser, Zwijndrecht

Dienen zonder luisteren  
– dat gaat niet





In de periode tot en met 2021 willen we met IZB-Impact werken aan:

20 nieuwe pioniersplekken

  We werken hierin nauw samen met de Protestantse 

Kerk in Nederland. 

8 projecten in regio’s waar de kerkelijke presentie 

zwak is

  Het werk van de IZB is altijd geconcentreerd geweest 

in het midden en westen van ons land (Groningen 

was een uitzondering op die regel). In de komende 

tijd richten we ons vizier ook op provincies in het 

noorden en zuiden, om juist daar te zijn waar de 

kerkelijke presentie zwak is. We streven ernaar 

om in die gebieden jaarlijks twee nieuwe projecten 

te beginnen.

Nieuwe focus

In de komende beleidsperiode werken we aan vier doelen, 

die we in vragende vorm zo formuleren:

 Hoe brengen we door middel van de projecten mensen 

in relatie met Jezus Christus? 

  Hoe zoeken we samen met lokale partners waar God 

ons toe roept in de gegeven context?

Hoe helpen we jonge geloofsgemeenschappen te 

groeien naar volwassenheid en zelfstandigheid?

Hoe ondersteunen we het pionierswerk in die regio 

waar het kerkelijk leven zwak is?

Beleid



Als u (of uw kerkenraad) concrete plannen hebt voor 

missionair pionierswerk, gaan we graag het gesprek 

met u aan. Als zelfstandige missionaire organisatie met 

een lange geschiedenis en eigen ervaring werkt de 

IZB veel samen met het programma Pionieren van de 

Protestantse Kerk in Nederland. Vaak trekken we samen 

op, soms maken we een eigen afweging. 

Onze identiteit en visie is zichtbaar in de manier waarop 

de missionaire plekken worden ingericht. We zetten 

hier een paar kenmerkende aspecten op een rij:

We brengen mensen graag in contact met  

Jezus Christus

Bij alle variatie in werkvormen is dit het gemeenschap-

pelijke kernpunt. We richten ons op ‘onbereikte’ doel-

groepen, niet zozeer omdat zoveel mensen gretig op 

zoek zijn naar Jezus, maar vooral omdat Zijn hart naar 

hen uitgaat. We zien niets liever dan dat ‘zoekers’ Hem 

vinden. Om anderen met Jezus te laten kennismaken,  

is het van belang dat de medewerkers van de pioniers-

projecten zelf in een levende relatie tot Hem staan. In 

het werk is de Bijbel bron en norm.

Gebed is de dragende kracht van het werk

We zijn ervan overtuigd dat missionair werk ten diepste 

Gods werk is. Hij schakelt ons daarbij in, als zijn mede-

werkers (1 Kor. 3). Om zijn wil te verstaan, is het gebed 

van vitaal belang. Zonder de hulp van Gods Geest is het 

pionieren onbegonnen werk. 

Omdat missionair werk iets heeft van een geestelijke 

strijd, nemen we - zoals Paulus schrijft - de hele wapen- 

rusting van God aan, om stand te kunnen houden, 

terwijl we ‘bij elke gelegenheid bidden in de Geest en 

daarin waakzaam zijn’ (Ef. 6).

Luisteren staat hoog in ons vaandel

In de eigentijdse communicatie van het evangelie gaat 

het om ‘meervoudig luisteren’:

Enerzijds: kennis van de context, liefde voor de doelgroep, 

kijken ‘met de ogen van Jezus’. Anderzijds: doorleefde 

kennis van de Bijbelse boodschap van verlorenheid, 

verlossing, vernieuwing en verwachting.

We richten ons op gemeenschapsvorming

Voor wie gehoor geeft aan Jezus’ roep tot navolging 

is de steun van andere volgelingen elementair. Want 

zonder geloofsgemeenschap - hoe klein ook - wordt de 

groei in geloof ernstig bemoeilijkt. De prille gemeente 

is ook nog om een andere reden van belang: ze maakt 

het evangelie zichtbaar in een wijk; niet in de laatste 

plaats doordat mensen uit allerlei (sub)culturen elkaar 

daar ontmoeten. De gemeenschap in haar geheel is  

ook beter in staat om de verschillende aspecten van  

het evangelie te laten zien, dan een pionierende  

voortrekker alleen.

Nieuwgelovigen dragen de gemeenschap

De nieuwe gemeenschap is niet het project van één 

of meer leidinggevenden. Hoewel de functie van een 

voorganger als identificatiefiguur niet moet worden 

onderschat, wordt de gemeenschap van meet af aan 

zoveel mogelijk gedragen door alle leden. 

Nieuwe gelovigen krijgen een volwaardige plek in de 

kring en worden geroepen, uitgedaagd en gestimuleerd 

om hun gaven in te zetten voor de gemeente van Christus.

We begeleiden gemeenschappen naar een zo groot 

mogelijke mate van ‘volwassenheid’

De jonge pioniersplekken groeien zoveel mogelijk uit 

tot volwaardige gemeenten, met alles wat daarbij komt 

kijken: gaven, structuur, zelfstandigheid, etc. Want een 

volwassen gemeente stimuleert tot geloofsoverdracht 

en -groei. Degenen die geestelijk leiding geven zijn voor 

een belangrijk deel vanuit de doelgroep zelf afkomstig; 

ze zijn in staat beslissingen te nemen en actuele  

ethische vragen te behandelen en verstaat de missio-

naire en diaconale roeping in haar omgeving. Bij deze 

volwassenheid hoort ook de financiële draagkracht en 

‘geefbereidheid’ onder leden. De gemeente neemt 

verantwoordelijkheid voor haar eigen financiële positie, 

onder andere in de fondsenwerving.

De gemeente is geen ‘vrij gevestigde’ geloofsgemeenschap, 

maar ze maakt deel uit van het Lichaam van Christus. 

Die gemeenschap komt tot uitdrukking in hartelijke  

verbondenheid met de bestaande gemeenten in de  

directe omgeving, om te beginnen de ‘moedergemeente’.

Een nieuwe pioniersplek beginnen?



De Brug is de vrucht van jarenlang evangelisatiewerk. 

Daaruit ontstonden o.a. cursussen en zoekerskringen, 

kleine gemeenschapjes die groeiden naar een grotere 

gemeenschap De Brug. Iedere zondag is er een viering 

en komen 45-70 mensen bijeen. In Huizen is sterk ingezet 

op gemeenschapsvorming. De meeste bezoekers zijn 

de enigen binnen een gezin of sociale omgeving, die 

in Jezus geloven en dan heb je elkaar echt nodig in de 

gemeenschap. In de wekelijkse samenkomst bevestig  

je elkaar in de gemaakte keuze om Jezus te volgen.  

De gemeenschap is een plek waar we samen onderwijs 

ontvangen. In De Brug is altijd een halfuur voor en na 

de dienst ontmoeting en gesprek. Prachtige momenten 

om het leven en de nieuw verworven inzichten te delen. 

Wekelijkse Ontmoetingsdiensten helpen ons in het 

verlangen om bij elkaar te zijn, te delen en samen God te 

ontmoeten. We weten van elkaar wat er in de afgelopen 

week gebeurd is en waar we in de komende week tegen 

op of naar uitzien.

Jan Verkerk, evangelist Huizen

‘De Brug’ is een  
gemeenschap



“Juist in het proces 

worden het hart en de 

missionaire houding 

van het pioniersteam 

verder gevormd.”



Pioniers hebben iets visionairs. Ze hebben passie voor 

het evangelie én een idee hoe ze dat op een creatieve 

manier willen delen met mensen die niet (meer) via het 

reguliere kerkelijk leven worden bereikt. Maar hoe kom 

je nu van een ‘ingeving’ tot de ‘uitvoering’? IZB Impact 

faciliteert de opstart en ontwikkeling van pioniersplekken. 

We volgen hier het format dat gebruikt wordt in de 

Protestantse Kerk in Nederland. In de eerste fase zijn 

drie zaken van belang: 

Startbegeleider

Het verdient aanbeveling om in een zo vroeg mogelijk 

stadium de IZB te informeren over de voorbereidingen. 

We hebben voor elke pioniersplek een ‘startbegeleider’ 

beschikbaar, die kan helpen bij het ontwikkelen van een 

visie, het samenstellen van een team en het creëren van 

draagvlak. Daarbij komt de expertise die in de loop der 

jaren is opgebouwd goed van pas. 

Luisteren

Pionieren begint met zorgvuldig luisteren. Daarbij is 

deelname aan een ‘luisterdag’ (van het programma 

Pionieren van de Protestantse Kerk in Nederland) 

essentieel in het komen tot de pioniersplan. Binnen de 

startbegeleiding wordt tijd genomen om te luisteren 

naar alle relevante relaties: in de eerste plaats God; dan: 

de medewerkers, het team. Ook de context spreekt 

een woordje mee en omdat we ons realiseren dat we 

deel zijn van een groter verband, leggen we ook ons oor 

te luisteren bij de kerk. Als we al die signalen hebben 

geïnventariseerd krijgen we ook meer zicht op de vraag 

hoe het plan aansluit bij de doelgroep.

Pionierbegeleider

Zodra een pioniersplek daadwerkelijk van start is 

gegaan, neemt een pionierbegeleider de taak van de 

startbegeleider over. Hij/zij is het eerste aanspreekpunt 

voor zowel de kerkenraad als het pioniersteam. Hij/zij 

draagt zorg voor de afstemming met de landelijke kerk 

en is verantwoordelijk voor de inhoudelijke begeleiding.

Leer- en inspiratieprogramma

Naast de pionierbegeleiding biedt de IZB een aanvullend 

aanbod aan de betaalde pioniers. Zo is er de mogelijkheid 

om intervisie te volgen en worden er studiedagen en 

trainingen georganiseerd gericht op leren en inspiratie.

Van ingeving naar uitvoering Een visie

   Het pioniersinitiatief kan beginnen bij een kerkenraad of één of meer enthousiaste gemeenteleden Het is van belang 

dat er een heldere visie wordt geformuleerd: wat is de doelgroep, en hoe, waar, waarom en door wie wordt er onder 

hen gepionierd? Wat zijn naar schatting de kosten? Samen met een begeleider van de IZB wordt over deze vragen 

nagedacht; de uitkomst van de startbegeleiding is een pioniersplan.

Een team

   Pionieren is niet iets van individuele mensen maar wordt in een team gedaan. Zonder team is pionieren niet mogelijk. 

Het team is namelijk een gemeenschap op zichzelf en het startpunt van de nieuwe pioniersplek. Samen komen rondom 

bijbel en gebed vorm de basis om uit te reiken naar mensen in de omgeving. In het team ontstaat ook de visie en missie 

die in het pioniersplan terecht komt.

Draagvlak

   We hechten aan een verankering van pioniersplekken in één of meer plaatselijke gemeenten (of een classis). Van initiatief-

nemers verwachten we dat ze investeren in draagvlak. We realiseren ons dat dat ‘huiswerk’ tijd en energie kost, maar 

die inspanning levert ook veel op: betrokkenheid, in fi nanciën, gebed, meeleven, medewerkers, etc.



De begeleiding van pioniersplekken is maatwerk. In de 

praktijk zijn er verschillende varianten mogelijk. In het 

algemeen geldt dat de IZB voorstander is van een zo 

groot mogelijke verantwoordelijkheid van de plaatselijke 

pioniers/initiatiefnemers. Het is een gezonde situatie als 

zij ‘eigenaar’ zijn van de pioniersplek. Maar daarmee is 

niet het laatste woord gezegd. 

Afhankelijk van de situatie zijn er twee startmogelijkheden; 

het einddoel van elke variant is wel dat het project op 

korte of langere termijn zelfstandig wordt. De IZB- 

begeleider besteedt in de loop van de uitvoering ook 

aandacht aan het ontwikkelen van kennis en vaardigheden 

om tot een gezonde financiële situatie te komen.

Gemeente eigenaar

IZB begeleidt de gemeente als adviseur, zowel bij de start als bij de verdere voortgang van  

het project. Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van de gemeente wordt het pakket 

samengesteld: inhoudelijke begeleiding, procesbegeleiding, fondswerving. 

Gemeente en IZB samen eigenaar

Via een partnerschapsovereenkomst kan de IZB afspreken samen met een plaatselijke gemeente 

eigenaar te zijn van een project. Deze werkwijze is tot nu toe standaard geweest bij de IZB.  

Meer recent zijn we lokaal ‘eigenaarschap’ echter meer gaan stimuleren. 

IZB is eigenaar

In uitzonderlijke situaties is het mogelijk dat de IZB optreedt als eigenaars. Deze variant wordt 

terughoudend toegepast en kan alleen wanneer het niet mogelijk is om verantwoordelijkheid te 

dragen door een lokale gemeente.

Betrokkenheid van de IZB

Variant 1

Variant 2

Variant 3



Het ontstaan van pioniersplek Vitamine G is vervlochten met gebed. Uit een 

bestaande wijkgemeente ontstond enkele jaren geleden een nieuw initiatief, 

vanuit het verlangen naar ‘nieuw elan en missionaire presentie’. Een aantal 

gemeenteleden begon samen intensief te bidden voor Gods leiding in dit 

proces. Het kleine groepje kwam maandelijks bijeen, voor aanbidding,  

Bijbelstudie en gebed. Het groeide uit tot een gemeenschap van zo’n twintig 

à dertig mensen. Het gebed richtte zich vervolgens op ‘steunpilaren’ en 

door de maanden heen werden anderen toegevoegd, die soms uit het niets 

leken te komen en dragende krachten zouden worden. De zomer van 2011 

is velen bijgebleven: toen kwamen er, uit diverse plekken in Nederland, 

“ineens” zes volwassenen bij die leidinggevende taken op zich wilden 

nemen. Een enorme bemoediging voor alle bidders en een boost voor de 

gemeenschap van Vitamine G! Inmiddels is de pioniersplek uitgegroeid tot 

een zelfstandige missionaire gemeente. Het bidden is er nog net zo mee 

vervlochten als in de beginperiode. 

Bidden, bidden en … bidden!

Het kernteam laat om de andere vergadering de agenda thuis en ruimt dan 

de hele avond in voor gebed. Daarnaast komt er elke twee weken een  

gebedsgroepje bij elkaar, is er elke viering ruimte voor persoonlijke voorbede 

(ministry-gebed) en wordt er ‘gebeden met de Psalmen’ in de huiskringen 

(naar aanleiding van het boekje van Niels de Jong, uitgave Boekencentrum). 

We ‘oefenen’ gebed in de viering geregeld ook met Lectio Divina. 

Soms wordt ons gevraagd: ‘Hebben jullie een blauwdruk? Hoe is Vitamine G 

gestart en uitgerold?’ Dan antwoorden we steevast: ‘We willen je graag 

meer vertellen over ons proces, en wat algemene do’s en don’ts zijn we op 

onze weg ook wel tegengekomen, maar … een kant-en-klaar stappenplan 

is er echt niet. Doe als wij: ga bidden, bidden en … bidden, om Gods leiding 

voor jouw plek. En zo zul je ontdekken wat jullie weg zal zijn.

Kaj en Rianne ten Voorde, Hilversum

Vervlochten met gebed



“Een duurzame 

geloofsgemeenschap 

helpt mensen om te 

groeien in geloof.”



Om een pioniersplek mogelijk te maken, is ook een 

begroting met een gezond dekkingsplan nodig. In de

praktijk blijkt dit ook met een bescheiden budget 

mogelijk. In de meeste gevallen wordt de pioniersplek 

mogelijk door de bijdrage van de betrokken lokale 

kerk(en). Dit stimuleren wij ook omdat dit voor een deel 

bepalend is voor het eigenaarschap en betrokkenheid.

Maatwerk

Ook de fi nanciering van pioniersplekken is maatwerk. 

Ga daarom hierover in gesprek met uw startbegeleider. 

Om een indicatie te geven van de mogelijkheden, ziet u 

in onderstaand overzicht wat er maximaal per pioniers-

plek beschikbaar is. U begrijpt, hoe meer u een beroep 

moet doen op deze externe fi nanciering, hoe lastiger 

het wordt om de pioniersplek op termijn fi nancieel 

zelfstandig te laten worden.

Subsidie

Vanuit de landelijke kerk is in de eerste jaren een maximale

bijdrage van € 8.000 per jaar beschikbaar. De Maatschappij

van Welstand kan € 4.000 bijdragen. Aan beide bijdragen

is de voorwaarde verbonden dat lokaal minimaal € 6.000

wordt bijgedragen. Bij een kleinere lokale bijdrage, 

zakken de andere bijdragen naar rato. Een grotere lokale 

bijdrage mag natuurlijk altijd. 

Fondsenwerving

Wanneer de subsidie niet toereikend is, heeft de IZB 

de mogelijkheid om fondsen te werven om een pioniers-

project mogelijk te maken. Tijdens de periode van 

startbegeleiding wordt dit duidelijk. In overleg wordt de 

begroting opgesteld en beslissen we in gezamenlijkheid 

welke fi nanciën nodig zijn en op welke manier we de 

begroting realiseren.

Evaluatie

Onze inzet is erop gericht nieuwe initiatieven te begeleiden 

tot de vorming van stabiele, duurzame geloofsgemeen-

schappen. Drie jaar na de start vindt bij elke pioniers-

plek een evaluatie plaats en wordt gekeken of er zicht 

is op een gezonde doorontwikkeling. Als dat het geval 

is, is er nog drie jaar inhoudelijke en fi nanciële steun 

beschikbaar. De steun wordt stapsgewijs afgebouwd. 

Wel kan het zo zijn dat de lokale kerk(en) dan nog 

steun verlenen.

Toekomstbestendig

Het zal al snel 5 à 10 jaar vergen voordat een pioniers-

plek fi nancieel zelfstandig is. We raden initiatiefnemers 

aan om de kosten vanaf het begin zoveel mogelijk te 

beperken en te werken aan lokale inkomsten. Zo wordt 

een pioniersplek toekomstbestendig.

Financiële ondersteuning



We zetten alle stappen in het proces om te komen tot 

een pioniersplek nog even onder elkaar:

Start pioniersplek

Als het definitieve pioniersplan door alle betrokken 

partijen is aanvaard, wordt een samenwerkings- 

overeenkomst getekend. 

Begeleiding bij uitvoering

De pionierbegeleider van de IZB staat het team en de 

kerkenraad met raad en daad bij tijdens de uitvoering van 

de plannen.

Begeleiding pioniersteam 

De IZB begeleidt het pioniersteam bij de totstandkoming 

van een pioniersplan: de ontwikkeling van visie, het  

samenstellen van een team en het creëren van een 

breed draagvlak. 

Ontmoeting met de kerkenraad

Na de eerste verkenning volgt een ontmoeting met de 

kerkenraad, waarin uitleg wordt gegeven over pionieren. 

Daarnaast wordt gezamenlijk geïnventariseerd of er 

draagvlak is voor een missionaire pioniersplek.  

Als alle lichten op groen staan, zetten alle partijen hun 

handtekening onder een intentieverklaring.

Verkennende fase

Na een aanvraag komt een medewerker van IZB-Impact 

op bezoek voor een gesprek met de aanvragers/initiatief- 

nemers. In deze ontmoeting(en) worden de mogelijkheden 

om te komen tot een pioniersplek verkend.

Stappenplan

Stap 1

Stap 4

Stap 2

Stap 5

Stap 3



De startbegeleiding is om verschillende redenen  

waardevol. Allereerst is het fijn om advies te krijgen van 

iemand met ervaring, iemand die weet waar hij over praat 

en die zich heeft verdiept in de geschiedenis en de 

context van onze gemeente. Dat maakt het makkelijker 

om samen tot keuzes te komen en om nieuwe stappen 

te zetten. Ook al heeft het proces onzekere kanten - het 

blijft tenslotte pionieren – benutten we wel de kennis 

en kunde van andere pioniersplekken. 

Daarnaast heeft de startbegeleiding ons als team 

geholpen om meer naar elkaar toe te groeien. Denk aan 

het samen meemaken van een luisterdag. Tijdens deze 

dag trek je veel op met je eigen team, maar zijn we ook 

geïnspireerd door andere pioniers. En ook bij de andere 

begeleidingsmomenten is er ruim aandacht voor ons als 

groep en wat God tot ons te zeggen heeft.

Wij vinden het fijn om op deze manier (praktisch en 

geestelijk) niet alleen te hoeven pionieren!

Johan van de Klooster

Pionieren doe je  
niet alleen





Als u (of uw kerkenraad) rondloopt met concrete plannen 

voor missionair pionierswerk, gaan we graag het gesprek 

met u aan om mogelijkheden te verkennen. 

Wat u nu al kunt doen:

  Kijk op www.lerenpionieren.nl voor meer informatie 

over pionieren, en laat u inspireren door de verhalen 

en fi lmpjes van pioniersprojecten in het hele land.

  Neem contact op met Henk Boerman (coördinator 

IZB Impact) via h.boerman@izb.nl of via het algemene 

telefoonnummer van de IZB (033) 461 19 49.
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Henk: ‘Een van de fascinerende kanten van het begeleiden 

van pioniersplekken is dat je bijna wekelijks verhalen hoort 

over mensen die interesse hebben voor zingeving en geloof. 

Over mensen die aanhaken bij een laagdrempelige bijbelklas 

of een Alphacursus. En over mensen die tot geloof komen. 

Blijkbaar wil God ook het pionieren gebruiken. De Geest zet 

mensen in beweging en brengt anderen op de weg van de 

navolging van Jezus. Het lijkt wel Handelingen live, maar het 

gebeurt gewoon hier. Nog steeds.

Het is interessant om te zien dat er in de afgelopen 25 jaar 

veel meer aandacht is gekomen voor de vrucht van missionair 

werk. Zijn er mensen Jezus gaan navolgen? Je kunt heel veel 

activiteiten opzetten, gul en gastvrij leven, contact onder-

houden met een uitgestrekt netwerk – maar ik hoop dat al 

die dingen toch ten dienste staan van het belangrijkste: dat 

mensen Jezus ontmoeten en Hem gaan navolgen.’

Nelleke: ‘Een van de drijfveren voor missionair werk is dat 

mensen zich niet neerleggen bij de feiten zoals ze zijn. Talloze 

Nederlanders gaan niet of niet meer naar de kerk. Dat heb je 

als een feit te accepteren en tegelijkertijd kan het je in beweging 

zetten. Het hoeft namelijk niet zo te blijven. In de communicatie

van het evangelie kunnen mensen veranderen. Verrassend 

vind ik de enorme variatie in pionierswerk; het voegt zich 

naar de context. Het is prachtig om God in al die verschillende 

situaties aan het werk te zien. Soms verloopt dat via trage, 

langdurige processen, soms in het tempo van een stroom-

versnelling, radicaal. Het werkt bemoedigend en stimulerend: 

God leeft.’

Henk: ‘Vaak denken mensen bij missionair pionierswerk dat 

God iets buitensporigs, iets uitzonderlijks van ons vraagt. Maar 

hoe langer ik bij dit werk betrokken ben, hoe meer ik ervan 

overtuigd raak dat God de ‘gewone’ talenten van gemeente-

leden wil inschakelen. Iemand die aanleg heeft voor creativiteit, 

of voor organisatie, voor gastvrijheid, voor vriendschap, etc. 

ze kunnen allemaal ingeschakeld worden. Vaak gaat het om 

‘iets wat iemand toch al graag doet’, bijvoorbeeld, koken, 

muziek maken, knutselen, of iets dergelijks.’

Nelleke: ‘Dat hangt samen met de scheiding die mensen 

bewust of onbewust maken tussen ‘kerkse’ en ‘niet-kerkse’ 

zaken en taken. Dan heb je doordeweeks je gewone leven en 

op gezette tijden doe je ‘iets christelijks’, namelijk: missionair 

werk. Beter is het om het missionaire organisch te verbinden 

met het hele leven. Dan zijn de pioniersactiviteiten geen 

‘eilandje’ in je agenda, maar helemaal verbonden met de 

rest van alles wat je doet.’

Henk en Nelleke hebben beiden veel ervaring opgebouwd 

in missionair werk. Henk werkte zelf voordat hij landelijk 

coördinator werd, 9 jaar als pionier bij Perron, missionair-

diaconaal centrum in een nieuwbouwwijk in Zoetermeer. 

Nelleke werkte onder andere 7 jaar voor internationale 

christelijke studentenorganisatie IFES in Tsjechië. 

Henk: ‘De IZB heeft een lange traditie van pionierswerk. 

Op grond van die ervaring ken je de ‘kinderziektes’, en weet 

je welke fouten je beter niet nog’s kunt maken .’

Nelleke: ‘En we hebben elk onze persoonlijke ervaring, 

de kennis van missionaire literatuur, ontwikkelingen in het 

werkveld. Als we voor vragen komen te staan, die specifi eke 

kennis vereisen, kunnen we terugvallen op een breed 

netwerk in het land.’

Henk: ‘Dat geldt dan vooral voor de start. In de begeleidings-

fase helpt een frisse blik van buitenaf. Pionieren kan eenzaam 

zijn, als je het gevoel hebt alleen maar moet ‘buff elen’, zonder 

enig resultaat te zien. Juist dan is het belangrijk om er te zijn, 

om mensen te bemoedigen.’

Nelleke: ‘Het bemoedigende van het evangelie is dat het 

nog zo doods kan zijn, of God kan er door zijn Geest leven in 

blazen. Dat heeft Hij vaker gedaan.’

‘Het lijkt wel
Handelingen live’
Nelleke Kruijmer en Henk Boerman begeleiden en 
adviseren de pioniersplekken vanuit IZB. 

Henk

Boerman

Nelleke

Kruijmer


