
 

 

 

 

 

"Ik kom namens de kerk". Een kleine handreiking voor gesprekken met een pastorale 

kwaliteit. 

 

Theo Pleizier, 1 november 2025, Houten 

 

 

Samenvatting 

 

1.  Pastoraat als onzichtbare bijdrage van de kerk aan de samenleving.  

 

2. Een omschrijving van pastoraat: "een gesprek van mens tot mens voor het aangezicht van God, 

over wat leeft in de ziel". Een paar voorbeelden uit de praktijk.  

  

 Uitwerking: 

  (1) een gesprek van mens tot mens 

  (2) voor het aangezicht van God  

  (3) over wat er leeft in de ziel.  

 

3. De mens in gesprek met zichzelf? Van de Psalmen, via kerkvader Aurelius Augustinus (354-430 

na Chr.) naar de moderne Westerse mens na Michel de Montaigne (1533-1592).    

 

4. Als het gesprek met God is stilgevallen. Kan pastoraal contact eenzaamheid onderbreken? Wat 

betekent dit voor het gesprek met de mens aan de rand van de kerk?  

 

5. Aanzetten tot gesprek. Je hoeft niet altijd met jezelf te komen. 'Lichtspoor' en 'Geestelijke 

vorming. Pastorale gesprekskaarten' als aanzetten voor een gesprek van mens tot mens. 

 

6. Luisteren kun je leren -- en: het geschenk van een goed gesprek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zie ook Geestelijke vorming. Gesprekskaarten voor pastorale verdieping. Uitgegeven bij 

KokBoekencentrum 2025. 


