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Inleiding

‘Kom, heilige Geest.’ Dit eenvoudige, maar diepgaande gebed vormt de kern 
van Uw Koninkrijk Kome. Deze gebedsbeweging heeft zich binnen een paar 
jaar verspreid naar meer dan 172 landen. Ze is geworteld in de praktijk en de 
ervaring van de vroegste kerk, die de opdracht van Jezus gehoorzaamde om 
te wachten op de uitstorting van de heilige Geest.

Handelingen 1:13-14 vertelt ons dat de discipelen hun missie voorbereidden 
door voortdurend gebed:

Toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar het bovenvertrek 
waar ze verblijf hielden: Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en 
Tomas, Bartolomeüs en Matteüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon de 
Zeloot en Judas, de zoon van Jakobus. Eensgezind wijdden ze zich aan het 
gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met 
zijn broers.

Zo was er een nieuwe gemeenschap geboren uit de dood en opstanding van 
Jezus. Ze ontving één taak: getuigen van Christus zijn tot aan de uiteinden 
van de aarde. Pinksteren zou laten zien dat er in Gods verlossingsplan geen 
taal- of cultuurbarrières mogen zijn; iedereen moet het Goede Nieuws van 
vergeving en eeuwig leven in zijn eigen taal en dialect horen. Het was dus niet 
zo dat Jezus’ volgelingen onbegrijpelijke woorden moesten spreken, maar 
door de kracht van de heilige Geest werd het evangelie gedeeld in woorden 
die de wereld zou begrijpen.

Bisschop Anthony Poggo, de secretaris-generaal van de Anglicaanse 
Gemeenschap, is dit jaar de schrijver van het gebedsdagboek. Daarmee wordt 
meteen het internationale karakter van Uw Koninkrijk Kome duidelijk: van 
Afrikaanse komaf, maar thuis op elk continent, helpt Poggo ons bidden ‘Kom 
heilige Geest’, waar ter wereld God ons ook heeft geplaatst.
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‘Laten wij elkaar liefhebben, zegt de apostel Johannes. 
Hoe kun je een ander nou beter liefhebben dan door 
voor hem of haar te bidden!?’

Jurjen ten Brinke
EO-presentator en ambassadeur Uw Koninkrijk Kome



Dit jaar concentreren we onze aandacht op de eerste hoofdstukken van 
Openbaring. De wereld waarin we leven heeft veel overeenkomsten met de 
wereld van het laatste boek in de Bijbel. Geweld, onderdrukking en misbruik 
van vrouwen en kinderen kwamen veel voor in het Romeinse Rijk, zoals dat 
vandaag de dag helaas op heel veel plekken ter wereld het geval is.

We dragen Gods wereld aan Hem op in onze gebeden. Daarnaast maken we 
ons gebed persoonlijk, door te bidden voor vijf mensen die we kennen en die 
de Jezus nog niet volgen. Je kunt de namen hieronder schrijven, of op een 
post-it of boekenlegger. We bidden dat zij met ons de vrede, de liefde en het 
eeuwige leven in Jezus vinden.

Christenen leiden elkaar af van de ‘Grote Opdracht’ of het ‘zendingsbevel’ 
(Mat. 28:18-20), als we ons concentreren op dingen waarover we het oneens 
zijn. Wij hopen dat Uw Koninkrijk Kome ons zal samenbinden in de waarheid 
van het Goede Nieuws van Jezus en de taak om dat nieuws naar de hele 
wereld te brengen. Bid je daarom met ons mee ‘Kom heilige Geest’?

Schrijf hier de namen van vijf mensen voor wie je wilt bidden:

Bid voor vijf mensen 
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De aartsbisschop van Canterbury 
Justin Welby

De aartsbisschop van York 
Stephen Cottrell



Gebed voor tijdgenoten

Almachtige en barmhartige God, Vader, Zoon en heilige Geest, wij aanbidden U. 
U kennen is ons leven, U liefhebben is onze vreugde en U aanbidden is een voorrecht.
Steeds wanneer wij ons richten op U verruimt U ons hart en beweegt U ons leven.

We aanbidden U om wat U in Jezus Christus hebt gedaan, 
dat U verzoening bewerkt en de macht van de dood breekt, 
dat U trouw bent aan Uw beloften: aan de schepping, aan Israel, aan ons
dat U steeds opnieuw mensen roept en uitzendt met dit evangelie in hun hart.

Wij zijn dagelijks omringd door tallozen die bewust of onbewust langs U heen leven.
We weten zelf hoe gemakkelijk dat is, hoe dat ons ook soms zomaar kan overkomen. 

Maar bij U is het leven. Onder Uw heerschappij zijn we vrij.
Met beroep op uw genade en mensenliefde bidden we U, HERE God, vandaag: 
maak óns bidders voor mensen om ons heen, leg namen in ons hart van concrete 
mensen om hen op te dragen aan U
om over hen te waken, voor hen te bidden en een zegen te zijn in hun leven.

Wij bidden U voor verweesde mensen in onze tijd, collega’s en vrienden, kinderen en 
ouders, voor hen die geen zin vinden en geen hoop, geen troost en geen vergeving.

Wij belijden voor U 
- als kerk en als volgelingen van Uw Zoon - 
dat wij te vaak zwijgen en te vaak verzaken
dat wij te snel oordelen en te moeizaam spreken.
dat wij vaak een blokkade zijn tot U
door onze geslotenheid, eenkennigheid en zwijgzaamheid.
dat wij Uw Geest bedroeven
daarom bidden wij vandaag en de komende dagen
om doorbraken van gebed en geestelijk leven,
in ons en vooral in hén om wie wij met klem bidden:

HEER, barmhartige Vader, ontferm U over ………………………
Christus openbaar U in ……………………………….
Geest van God trek hen in het krachtenveld van Uw evangelie.

We bidden U voor personen die wij liefhebben,
maar we bidden U ook voor onze samenleving
dat de machten die zich breed maken,
de machten van geld, verspilling en ongeloof,
de machten van vervreemding, verharding en afgoderij,
dat U die machten steeds opnieuw onthult, oordeelt en breekt,
dat U ons die machten laat zien, zodat wij ermee breken 
en ánders leren leven.

Zonder Uw Geest lijkt het geloof verleden tijd,
uw evangelie dode letter
en Uw kerk voorbij
maar door Uw Geest wordt geloof geboren,
wordt Uw evangelie een weldaad 
en Uw kerk een gemeenschap van levende, biddende mensen.

Maak ons, goede God, wat anderen voor ons zijn geweest: 
bidders, verkondigers, mensen door Uw Geest gedreven.

Geef vrucht en verhoring
opdat U bemind wordt en aanbeden
en opdat mensen tot hun bestemming komen in U.

Zo bidden wij U eerbiedig 
in de Naam van Jezus Christus onze HERE. Amen

Kees van Ekris



Visio Divina

Veel mensen hebben weleens van Lectio Divina gehoord. Deze eeuwenoude 
leesmethode is een instrument om dieper in een tekst door te dringen. 
Wellicht minder bekend is Visio Divina, ‘goddelijk zien’. Je wordt uitgenodigd 
aan de hand van een beeld of afbeelding een diepere laag aan te boren, ook 
in jezelf.

Talig en verstandelijk 
In de spirituele traditie van Nederland, waar de Reformatie een belangrijke 
rol in heeft gespeeld, was het beeld lange tijd afwezig. Sinds de Reformatie 
lag de nadruk in onze streken op het woord van God, en het bestuderen 
en interpreteren van dat woord. We wikken en wegen woorden, we willen 
begrijpen wat er staat. Dat heeft ons een overwegend talige en verstandelijke 
spiritualiteit gegeven. We zijn niet snel geneigd tot onszelf in te keren aan de 
hand van een beeld. Als je alle tijd neemt om je ogen over een afbeelding te 
laten dwalen gebeurt er iets nieuws. Pas dan zie je vorm, kleur, perspectief en 
beweging. Je ziet dingen die je op het eerste gezicht nog niet zag.

Open ogen 
Visio Divina is een kijkmethode in vier eenvoudige stappen. Maar het is in 
de eerste plaats een meditatieve manier van kijken, in alle rust en aandacht. 
Het is een contemplatieve, biddende manier van kijken. En die combinatie is 
bijzonder. Mediteren of bidden associëren we meestal met gesloten ogen. 
Maar deze manier van meditatie beoefen je juist met je ogen open.

Anders leren kijken 
Visio Divina leert je anders te kijken. Hoe? Door je ziel te laten kijken. Door 
je open te stellen, opmerkzaam en ontvankelijk te worden zodat een beeld 
je echt kan raken. Door je controle los te laten en je te laten meevoeren in 
de kijkervaring. Het is een manier van innerlijk kijken die je niet alleen kunt 
leren, maar ook kunt oefenen. Je ontwikkelt en traint je innerlijke oog. Je kunt 
hierdoor niet alleen anders leren kijken maar ook opnieuw leren kijken.

 
Frans Croonen

Hoe doe je Visio Divina?

   Kies elke dag een afbeelding uit dit boekje, of een andere 
foto of tekening.

   Kijk naar het beeld en houd je ogen gericht op het 
allereerste wat je ziet.

   Kijk naar het beeld en mediteer over wat je ziet en luister 
naar God.

   Bid naar aanleiding van wat je ziet en zoek daarin de 
leiding van de heilige Geest.



Hemelvaartsdag

Dag 1

‘Is er iemand?’

Niemand neemt de telefoon op. 
Geen reactie na een klop op de deur. 
Elk Whatsappje blijft onbeantwoord. 
Een oproep klinkt, maar niemand komt opdagen.

‘Is er iemand?’

In een wereld waarin woede en geweld, vervolging en onrechtvaardigheid, 
scheiding en eenzaamheid voorkomen. In een wereld waar op vele plaatsen 
vrouwen worden mishandeld en kinderen misbruikt of tot wees gemaakt, is 
het heel begrijpelijk dat velen van ons de vraag stellen: ‘Is daar iemand?’ 

Helaas constateren we dat de verwoestende impact van zonde en kwaad 
sinds de tijd van Johannes niet veranderd is. We zien met hem de visioenen 
zoals hij ze in ballingschap op het Griekse eiland Patmos heeft beschreven in 
het boek Openbaring. 

Of het nu gaat om de Romeinse legers van toen of hedendaagse vormen van 
terreur – het kwaad is van alle tijden.

Openbaring 1:4-5a

Van Johannes, aan de zeven gemeenten in Asia. Genade zij u en vrede van 
Hem die is, die was en die komt, en van de zeven geesten voor zijn troon, 
en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene uit de 
dood, de heerser over de vorsten van de aarde.



In deze wereld komen de woorden bij de toenmalige christenen in de 
provincie Asia (het huidige Turkije) binnen. Het zijn niet slechts woorden van 
een apostel in ballingschap, maar woorden van de troon in de hemel! Het 
Goede Nieuws klinkt:

Er is Iemand!

Dat is de grote zekerheid van de tekst van vandaag. Sommige van de 
christenen aan wie Johannes schreef, moesten voor hun geloof een hoge 
prijs betalen. De verleiding om op te geven was groot, omdat christen-zijn 
niet verenigbaar leek met de geldende cultuur.

Degene die er inderdaad is, de almachtige God, Vader, Zoon en heilige Geest, 
spreekt tot zijn volk met woorden van genade en vrede, bemoediging en 
aansporing, troost en correctie. Dit is dezelfde Jezus die niet verandert, Hij is 
‘dezelfde gisteren, vandaag en voor altijd’ (Hebreeën 13:8). 

Er is een Afrikaans spreekwoord dat zegt: ‘De adelaar durft alleen de kuikens 
van de kip te pakken, leeuwenwelpjes hebben geen zorgen.’ Een jonge leeuw 
hoeft niet bang te zijn voor de adelaar omdat deze bang is voor de vader 
van de welp. Wanneer wij beseffen dat we ‘in Christus’ zijn, zal onze angst 
plaatsmaken voor vertrouwen.

Dat  Johannes ‘de hemel geopend’ ziet, is een geruststellend beeld, omdat we 
worden aangesproken door God de Vader, die ons en alles in de wereld heeft 
gemaakt. Maar vervolgens ook omdat Jezus, die ons leven deelde, in onze 
plaats stierf en verrees uit de dood. En tenslotte ook omdat de heilige Geest 
is beloofd aan iedereen die in Hem gelooft.

Bidden

Denk in de loop van de komende dagen aan vijf mensen die 
je na aan het hart liggen en voor wie je kunt bidden terwijl we 
samen, in gebed, door dit gebedsdagboek reizen. We bidden 
dagelijks voor onze vijf mensen en dragen hen op aan deze 
geweldige God, die hen kent en liefheeft. We dragen hen op in 
zijn liefde en zijn heilige wil, waar eeuwige vrede is.

Gebedsoefening: Als je van God wilt horen, lees dan de Bijbel. 
Als je je geloof wilt verdiepen, bid dan door de Bijbel. Op 
Hemelvaartsdag zou je Lukas 24:36-53 kunnen lezen. Waar sta 
jij in dit verhaal? Wat zegt deze passage over het gebed voor je 
vijf vrienden?



Openbaring 1:5b-6

Aan Hem die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft bevrijd door zijn 
bloed, die een koninkrijk uit ons gevormd heeft en ons heeft gemaakt tot 
priesters voor God, zijn Vader – aan Hem komt de eer toe en de macht, tot 
in eeuwigheid. Amen.

De God die liefheeft

Dag 2

De beelden uit het boek Openbaring bieden ons een aantal vergezichten voor 
de manier waarop we leven met Jezus in deze onvolmaakte wereld. Sommige 
beelden die Johannes schetst, zijn angstaanjagend en bedreigend. Hoe 
heerlijk is het daarom dat Openbaring begint met Jezus’ verzekering dat Hij 
aan het begin en einde staat. Zijn woorden brengen onze harten en geesten 
tot rust: ‘Aan Hem die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft bevrijd 
door zijn bloed’. Wat een  dubbele zekerheid: liefde en vrijheid. God laat ons 
weten dat we in Jezus Christus geliefd en bevrijd zijn. We zijn persoonlijk 
gekend en geliefd, zoals een predikant ooit zei: ‘Hij houdt van ons alsof er 
niemand anders is om van te houden.’ 

Je kunt je gemakkelijk klein en onbeduidend voelen in de wereld van vandaag. 
De problemen van  klimaatverandering, honger, dakloosheid, oorlog, 
gebroken gezinnen - dit alles treft de armen nog het meest - lijken alles te 
overstemmen. 

Kan God elk van ons persoonlijk liefhebben? Ja, dat is precies wat Hij doet.

De Bijbel verzekert ons de belofte van zijn liefde keer op keer. Denk 
bijvoorbeeld aan de vrouw in het evangelie die genezen wilde worden en 
de mantel van Jezus aanraakte. Ze werd inderdaad genezen! Maar Jezus, op 



weg om een klein meisje te helpen, hield de menigte tegen en maakte dat de 
vrouw niet alleen genezing maar ook reddend geloof ontving (Marcus 5:24-
34). Ondanks alle druk die op Hem werd uitgeoefend, was Jezus bereid om 
stil te staan bij deze vrouw. In hoeverre zijn wij bereid gehoor te geven aan 
Gods roeping om anderen te dienen, binnen onze drukke agenda’s? 

In de ene cultuur krijgen ouderen veel respect maar wordt weinig aandacht 
besteed aan jongeren. Op andere plekken gebeurt het tegenovergestelde: 
daar wordt geïnvesteerd in kansen voor jongeren; ouderen (die zelf hun hele 
leven voor anderen klaarstonden) moeten nu zelf wachten op hulp. God 
heeft mensen lief, ongeacht hun leeftijd, achtergrond, nationaliteit, etniciteit, 
geslacht, opleiding, baan, rijkdom of status. ‘God is liefde’ is het fundament 
waarop onze kijk op God, de wereld en onszelf moet zijn gebouwd. 

Woorden kunnen goedkoop en betekenisloos blijven. Een spreekwoord uit 
Senegal zegt het zo: ‘Hij kan wel zeggen dat Hij van je houdt; wacht eerst 
maar eens af wat Hij voor je doet.’ Let daarom op de krachtige boodschap 
die volgt op de verzekering van Gods liefde: ‘Hij heeft ons van onze zonden 
bevrijd door zijn bloed’. Bloed van mensen heeft overal dezelfde kleur, 
ongeacht huidskleur of ras. Het bloed dat Jezus aan het kruis vergoot, heeft 
eveneens universele betekenis. Het wijst op de kracht van het verlossende 
werk van Christus voor al Gods kinderen, ongeacht kleur of ras. 

Aan het einde van het boek Openbaring wordt de liefde van God uitgedrukt 
op een heel intieme en persoonlijke manier. We lezen: ‘Hij zal elke traan uit 
hun ogen wissen.’ Heel persoonlijk herstelt Hij zijn beeld in zijn kinderen 
door de dood en opstanding van Christus. Dat Hij alle tranen zal wegvegen, 
betekent dat we Hem heel dichtbij mogen laten komen. 

Bidden

Dank voor Gods bevrijdende liefde en persoonlijke 
betrokkenheid op jouw leven. Bid om kansen om net zo 
betrokken te zijn op jouw vijf mensen. Als je vandaag voor hen 
bidt, vraag dan of ze bij elke uitdagingen waarvoor ze staan, 
dicht bij Jezus mogen komen. Zo zal Hij doen wat Hij belooft: 
alle tranen van hun ogen wissen.



Openbaring 1:10-11

Op de dag van de Heer raakte ik in vervoering. Ik hoorde achter me een 
luide stem, die klonk als een bazuin en die tegen me zei: ‘Schrijf alles wat 
je ziet in een boek en stuur dat naar de zeven gemeenten, naar Efeze, 
Smyrna, Pergamum, Tyatira, Sardes, Filadelfia en Laodicea.’

De God die spreekt

Dag 3

Trompetgeschal zet ons altijd op scherp. Of het nu de Oegandese 
trompethoorn is, bekend als de eng’ombe,  of de koperen trompetten in 
huwelijksprocessies in India, of de Pūkāea, de Maori-trompet waarmee 
gasten worden verwelkomd: overal en altijd trekken ze aandacht. In veel 
culturen, zoals bij de Dinka-bevolking in Zuid-Soedan, spelen trommels een 
vergelijkbare rol. Ze dienen als waarschuwing voor gevaar of kondigen een 
langverwachte vreugdevolle gebeurtenis aan. Bij andere gelegenheden zijn 
ze bedoeld om iemand welkom te heten of als oproep tot de strijd. Hoe dan 
ook: trompetten mogen nooit worden genegeerd. 

Johannes, in ballingschap op Patmos, is afgesneden van zijn vrienden en 
kerkelijke familie. Ongetwijfeld zal hij zich hebben afgevraagd wat hij nog in 
de dienst aan God kon betekenen. Plotseling wordt de rust van zijn zondagse 
aanbidding verbroken door triomfantelijke bazuingeschal: het is de stem van 
de verheerlijkte Heer. Jezus, die zowel zijn Redder was als zijn Vriend, maakt 
de apostel duidelijk dat zijn werk nog lang niet af is en dat er een nieuwe taak 
op hem wacht.

Als Johannes luistert naar de woorden van Jezus, hoort en ziet hij alles 
wat wij nu kunnen lezen in het boek Openbaring. De eerste verzen daarvan 



luiden: ‘Gelukkig zijn zij die deze profetie horen en zich houden aan wat 
erin geschreven staat.’ (Openbaring 1:3). In vele delen van de wereld gaat 
gehoorzaamheid aan Gods Woord dwars in tegen de cultuur. Een aantekening 
in de Afrikaanse studiebijbel meldt terecht: ‘Op veel plaatsen worden 
christenen belachelijk gemaakt en wordt de Bijbel in diskrediet gebracht.’ 

De bazuin van de Bijbel houdt nooit op met klinken. Desondanks vergeten 
velen te luisteren. Bijbellezen en luisteren naar de stem van de heilige Geest 
kan zomaar onder druk komen te staan door alle andere dingen die onze 
aandacht en energie opeisen. Zaken waar op zich niets mis mee hoeft te zijn - 
denk aan sport, kinderactiviteiten, tijd met vrienden en uiteraard ons dagelijks 
werk. Maar als ze de plaats van Gods Woord innemen, is het onmogelijk om 
Gods woorden in ons leven toe te passen. 

In sommige culturen is er de druk om de Bijbel kritisch te bevragen en 
onaangename passages te negeren: teksten die ons egoïsme en onze zonde 
aan de kaak stellen.  Laten wij in alle gevallen de Bijbel boven onze cultuur 
plaatsen. Als een cultuur wraak stimuleert vanuit het idee ‘oog om oog en 
tand om tand’, laten we ons dan Gods woord herinneren. Zijn boodschap 
is dat we onszelf nooit moeten wreken, maar dat we het moeten overlaten 
aan Gods toorn, want Hij zegt: ‘Het is aan Mij om wraak te nemen, Ik zal 
vergelden.’ (Romeinen 12:19). Wraak brengt een cyclus van wraak voort, zoals 
Mahatma Gandhi al zei: ‘Oog om oog maakt de hele wereld blind.’

Bidden

Wanneer we vandaag voor onze vijf vrienden bidden, bid dat 
wij samen luisteren naar Gods woord als naar een bazuin die 
klinkt. Vraag God om Zichzelf onderweg aan jouw vijf mensen 
te laten zien op een manier die in hun leven past.



Openbaring 1:8

‘Ik ben de alfa en de omega,’ zegt God, de Heer, ‘Ik ben het die is, die was 
en die komt, de Almachtige.’

De God die schept

Dag 4

Dit ene korte vers aan het begin van Openbaring zegt veel over onze God. 
Het is de God die alles heeft gemaakt, die Zichzelf openbaart en ons redt 
door Jezus Christus. En die met de heilige Geest intrek neemt in het leven van 
iedereen die vertrouwt op Jezus.

Het Nieuwe Testament is in de Griekse taal geschreven. De eerste en laatste 
letter van het Grieks alfabet, de alpha en de omega, worden gebruikt om te 
benadrukken dat God de eerste en de laatste is. Christenen die gebukt gingen 
onder de Romeinse vervolging werden door deze twee letters bemoedigd: 
God heeft de controle over ons hele leven. En wat er ook gebeurt, bij Hem 
zijn we veilig tot in eeuwigheid. 

Denk nog eens terug aan het eerste boek van de Bijbel, Genesis – het boek 
van het begin. Daar zien we het beeld van God die alles schept en de mensen 
vormt naar zijn beeld. Hij vertrouwt hen de zorg toe voor de tuin die Hij heeft 
aangelegd. Daar moeten we steeds opnieuw aan herinnerd worden, dat onze 
God de Almachtige is. Anders zal, voor je het weet, ons geloof slechts één 
boom zijn in het bos van ons leven. Maar let op, laat de Drie-enige God Vader, 
Zoon en heilige Geest, ons fundament zijn, in wie we kracht vinden voor ons 
leven en ons eeuwige thuis verwachten. 

God is niet alleen onze Schepper, maar ook de grote Herschepper. Wanneer 
door onze zonde de wereld beschadigd raakt, of wanneer onze relaties met 



elkaar of met God verbroken worden, komt Hij met Zijn verlossingsplan ons 
tegemoet. Het is een plan dat door de kruisiging en opstanding van zijn Zoon, 
Jezus Christus, leidde tot de glorie van de hemel voor degenen die geloven. 

Een Afrikaans spreekwoord luidt: ‘Als je in je ouderdom in de schaduw wilt 
zitten, plant dan nu een boom.’ Onze almachtige God, die wil dat we  eeuwig 
in Zijn schaduw rusten in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde, heeft een 
boom geplant in de vorm van Jezus’ kruis. Door zijn heilige Geest zijn wij 
een nieuwe schepping, en Gods verlangen is dat iedereen daarin zal delen. 
Het verlangen van zoveel mensen over de hele wereld om voor onze aarde 
te zorgen, laat zien wat het betekent om naar Gods beeld gemaakt te zijn. 
Velen kennen de Heer van de tuin nog niet, toch zouden ze maar wat graag 
tuinieren!

Bidden

Dank God voor jouw vijf mensen en bid dat God hen en ons 
het verlangen zal (blijven) geven om voor zijn schepping te 
zorgen. En dat Hij hen zal leiden tot het punt waarop ze niet 
alleen van de Schepping maar ook van de Maker gaan houden.

Gebedsoefening

‘Ik hou van schilderen. Voor mij is het tijd om contact te 
maken met God en Hem te aanbidden. Voor mij zijn schilderen 
en bidden met elkaar verweven, en mijn penselen worden 
werktuigen van voorbede of uitbundige lof, terwijl ik God de 
dingen geef die mij belasten of met vreugde vervullen.'

Ds. Chris Duffett (maker van alle illustraties in dit boekje) 
Kunstenaar, evangelist, directeur van het Light College and 
Collective

Probeer eens gebeden voor je vijf mensen te tekenen en/of te 
schrijven. Wat zegt God? Welke teksten komen in je op?



Openbaring 3:7-8

Schrijf aan de engel van de gemeente in Filadelfia: 'Dit zegt Hij die heilig 
en betrouwbaar is, die de sleutel van David heeft – wanneer Hij opendoet, 
kan niemand sluiten, wanneer Hij sluit, kan niemand openen: Ik weet wat 
u doet. Ik heb ervoor gezorgd dat de deur voor u openstaat, zonder dat 
iemand hem kan sluiten. Want ook al hebt u weinig invloed, u bent trouw 
gebleven aan wat Ik heb gezegd en hebt mijn naam niet verloochend.'

De God die geeft

Dag 5

'Gratis!' Een van de verleidelijkste beloften uit het reclame-jargon. Zelfs als 
je iets niet nodig hebt of wilt hebben, geeft het idee dat het gratis is een 
magnetische aantrekkingskracht. In de geschiedenis van de wereld hebben 
velen ten onrechte gedacht dat Gods genade verdiend moet worden: door 
offers te brengen, handelingen te verrichten of naar heilige plaatsen te reizen. 

Het Goede Nieuws voor christenen is heel anders. Wonderlijk anders. Een van 
de meest geliefde Bijbelteksten is Johannes 3:16: ‘Want God had de wereld zo 
lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft 
niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ God geeft en geeft en geeft 
steeds weer. Als christenen ontvangen we het grootste geschenk ter wereld. 
We hebben eeuwig leven ontvangen in Jezus Christus, maar we hebben 
niets hoeven doen om het te verdienen. Juist daarom mogen christenen 
ontspannen leven, omdat het niet gaat om wat wij doen, maar alleen om wat 
God al heeft gedaan.

Het vers uit Openbaring dat vandaag centraal staat, is afkomstig uit de brief 
aan de kerk in Filadelfia, in het huidige Turkije. Deze stad was één groot 



commercieel centrum, waar handel drijven de kern van het dagelijks leven 
vormde. Jezus biedt uitgerekend hier de gelovigen een 'gratis geschenk' aan: 
ze mogen rusten in Hem. Een geschenk dat hen geen schade zal berokkenen, 
maar dat groeit en de kerk tot bloei zal brengen.

Hij geeft ze een geopende deur.

Is dat geen vreemd geschenk? Ze hadden wellicht liever meer verhoorde 
gebeden ontvangen, meer gaven van de Geest, meer willen ervaren van 
zijn aanwezigheid, of een heleboel andere zaken. Wat ze ontvangen is de 
uitnodiging om Christus Zelf te delen met hun vrienden, hun cultuur en 
hun stad. 

Uw Koninkrijk Kome gaat eenvoudigweg over het gebed ‘Kom heilige Geest’ 
voor de levens van mensen uit ons netwerk. Misschien 'maar' voor vijf 
mensen, zodat zij de liefde en redding van God door Jezus leren kennen. 
Christus vertelt ons dat Hij de deur al heeft geopend. Het  enige dat ons rest, 
is er doorheen te gaan. 

Soms hebben we het gevoel dat onze inspanningen weinig of geen verschil 
zullen maken. Een humoristisch Afrikaans spreekwoord geeft ons ongelijk: ‘Als 
je denkt dat je te klein bent om verschil te maken, breng de nacht dan door 
met een mug.’ Dit spreekwoord is werkelijkheid voor mij nu ik dit schrijf in 
Juba in Zuid-Soedan, waar het gonst van de muggen.

Wanneer we spreken of handelen vanuit Gods liefde voor de mensen om ons 
heen, gaan wij door de deur die Jezus heeft geopend. 

Bidden

Dank God voor al het goede dingen die je ziet in elk van je vijf 
mensen. Vraag God, terwijl je bidt voor je vijf vrienden, meer 
deuren te openen om zijn woord met andere mensen te delen, 
zodat zij persoonlijk de Heer Jezus Christus leren kennen. 



Openbaring 1: 12-16

Ik draaide me om, om te zien welke stem er tegen mij sprak. Toen zag 
ik zeven gouden kandelaars, en daartussen iemand die eruitzag als een 
mens. Hij was gekleed in een lang gewaad en had een gouden band om zijn 
borst. Zijn haar was wit als witte wol of als sneeuw, en zijn ogen waren 
als een vlammend vuur. Zijn voeten gloeiden als brons in een oven. Zijn 
stem klonk als het geluid van geweldige watermassa’s. In zijn rechterhand 
had Hij zeven sterren en uit zijn mond kwam een scherp, tweesnijdend 
zwaard. Zijn gezicht schitterde als de felle zon.

De God die met ons meeloopt

Dag 6

'Ben jij het echt?' zeggen we als we iemand ontmoeten die we al jaren niet 
gezien hebben. Op de een of andere manier ziet degene die voor ons staat 
er anders uit. Hij of zij draagt andere kleding, is afgevallen of aangekomen, of 
is van kapsel veranderd. Maar toch heeft deze oude bekende iets vertrouwds 
waardoor we zeker zijn dat dit hem of haar echt is. 

Johannes twijfelde er geen moment aan of het Jezus was, die tot hem sprak. 
Jezus doorbreekt zijn ballingschap, herinneringen, eenzaamheid, geloof 
en hoop door te verschijnen als de meest heerlijke en verheven persoon 
die Johannes ooit gezien heeft. In zijn beschrijving van Jezus buitelen de 
oudtestamentische beelden over elkaar heen. 

Het lange gewaad met de gouden band om de borst doen hem denken aan 
het kleed van de Hogepriester. Jezus toont zich hiermee als degene die op 
Golgotha voor ons stierf, die werkelijk het Lam van God is dat de zonde van 
de wereld wegdraagt. 



Het witte haar en het vlammende vuur doen hem denken aan het beeld van 
de Almachtige God in Daniël 7. Het lijdt geen twijfel dat Jezus spreekt met 
het gezag als Heer van alle dingen. Johannes ziet de overwinnende Heer van 
het Oude Testament, die hij kent als zijn beste vriend in de Evangeliën: de 
Mensenzoon, zo sprak Jezus vaak over zichzelf. 

Stel je voor dat je de stem van God hoort, om je heen kijkt en ontdekt dat je 
betrouwbaarste vriend achter je staat. Zo verging het Johannes: de Vriend die 
met hem langs de oevers van het Meer van Galilea liep en door de straten van 
Jeruzalem. De vriend die het feest op een bruiloft in het dorp Kana gaande 
hield, maar die ook al zijn discipelen angstig had zien wegrennen bij de hof 
van Getsemane. Deze vriend heeft voeten die ‘gloeiden als brons in een oven’. 
Jezus is nog steeds te herkennen in zijn menselijkheid, maar dit wordt hier 
overtroffen door de beelden van zijn goddelijkheid. 

Deze vriend van Johannes wil ook onze dierbaarste vriend zijn. Hij biedt aan 
om met ons mee te lopen. De Zoon van God die in een stal geboren werd, die 
als baby moest vluchten, die zijn brood verdiende als timmerman; degene die 
de melaatse liefhad, aan tafel zat bij een tollenaar, bevriend raakte met een 
prostituee en hongerigen te eten gaf. Diezelfde Jezus reikt ons de hand van 
vriendschap aan.

Bidden

Bid dat jouw vijf mensen meer zullen leren over deze Jezus die 
mens geworden is en werkelijk begrijpt wat het is om in onze 
schoenen te staan.

Gebedsoefening

‘Terwijl we lopen, bidden we dat iets van Gods aanwezigheid 
op deze plaatsen merkbaar is. Fysiek aanwezig zijn versterkt 
het gevoel van verbondenheid zowel voor God als voor 
de plaatsen en mensen waar we bidden voor en kan onze 
gebeden naar een geheel nieuw niveau tillen.’

Sammy Jordan, directeur van Hope For Every Home, Hope 
Together

Terwijl je biddend wandelt, vraag God dan of de vijf mensen 
God op hun eigen pad mogen ontmoeten.



Openbaring 2:7-9a

Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie 
overwint zal Ik laten eten van de levensboom die in Gods paradijs staat. 
Schrijf aan de engel van de gemeente in Smyrna:

'Dit zegt Hij die de eerste en de laatste is, die dood was en nu leeft: Ik 
weet van de ellende en de armoede waarin u verkeert, hoewel u rijk bent.'

De God die luistert

Dag 7

Het is altijd geweldig als kinderen hun eerste mop vertellen. Misschien 
hebben ze die op school geleerd, telkens opnieuw geoefend in hun 
gedachten, totdat ze thuiskomen en het aan iedereen in de familie vertellen! 
Elke keer lachen ze opnieuw. En hun familieleden ook... al hebben ze de grap 
al eerder gehoord. Het feit dat we de mop al kennen, weerhoudt ons er niet 
van om aandachtig te luisteren, alsof het voor het eerst is.  Het gaat hierbij 
namelijk niet om kennis die gedeeld wordt, maar relatie die versterkt wordt.

Als we bidden, of het nu voor onszelf is, voor onze vrienden of voor de 
grote problemen in de wereld, vertellen we God niet iets nieuws. Hij weet 
van honger, oorlog, klimaatverandering en armoede. We zullen Hem niet 
verrassen, maar Hij koestert de relatie met ons. En in het gesprek en de stilte 
raken we met onze gedachten, onze harten en onze wil afgestemd op de 
liefde van God en op zijn plan met de wereld. 

Zo was het ook voor de gelovigen in Smyrna in het Bijbelgedeelte van 
vandaag. Ze leefden in een prachtige stad, maar die schoonheid bleek 
tegelijkertijd het decor voor afgodendienst en christenvervolging. Hoewel de 
afgoden van vandaag verschillende vormen aannemen – politieke ideeën of 



uitspraken van beroemdheden en influencers – zijn christenenvervolgingen 
vandaag de dag actueler dan ooit. Als we onze zorgen met de Heer Jezus 
delen, delen we de problemen, mislukkingen en angsten met onze broeders 
en zusters door de eeuwen heen en over de hele wereld. 

In het boek Openbaring herinnert Jezus ons aan onze rijkdommen. De 
uiteindelijke macht ligt immers niet bij legers of politici, maar is in handen van 
onze liefdevolle hemelse Vader, die ons geen seconde vergeet.

Hij is de Vader die alles over ons weet en alles wat ons overkomt, helpt 
doorstaan. Hij is de Vader die alles van ons weet wat er over ons te weten 
valt en helpt om alles wat op ons pad komt te doorstaan. Hij ziet ons wankele 
geloof en verwelkomt ons voor eeuwig in zijn hemelse heerlijkheid. 

Dat gold tweeduizend jaar geleden voor de christenen in Smyrna en dat geldt 
ook voor ons nu. Bid vandaag niet alleen voor jouw vijftal, maar denk ook 
aan degenen die omwille van hun geloof in God lijden. God begrijpt wat ze 
doormaken, zoals Hij ook weet wat wij moeten doorstaan. De Heer hoort 
onze gebeden en Hij beantwoordt ze allemaal anders: voor de één ‘ja’, voor 
de ander ‘nee’ of ‘wacht’. 

Als we Hem vertellen over onze twijfels en onze eigen zonden, herinnert 
Hij ons eraan dat Jezus de Weg, de Waarheid en het Leven is, en dat Zijn 
vergeving gratis en volkomen is. Als we Hem vertellen hoe machteloos we ons 
voelen, herinnert Hij ons aan de krachtige werking van de heilige Geest.

Bidden

Als we onze vijf vrienden naar hem toe brengen en zeggen dat 
we niet weten hoe we ons geloof in Jezus kunnen delen, dan 
herinnert Hij ons eraan dat Hij heeft beloofd ons de woorden 
te geven. En er is geen betere leven dan leven in navolging van 
Christus.

Gebedsoefening

‘Koning David in het Oude Testament schreef veel van de 
Psalmen, waar de volledige dynamiek van menselijke expressie 
te zien is. Ook wij kunnen onze gebeden zingen en God zo 
lofprijzen, ons beklagen of Hem onze voorbeden noemen.’

Noel Robinson, musicus, liedschrijver en aanbiddingsleider

Terwijl je jouw vijf mensen in gedachten houdt, zou je je 
gebeden voor hen kunnen zingen. Je kunt een bestaand lied 
gebruiken of gewoon je gedachten en hoop uitzingen.



Openbaring 1:17-18

Toen ik Hem zag viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar Hij legde zijn 
rechterhand op me en zei: 'Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. 
Ik ben degene die leeft; Ik was dood, maar nu leef Ik, tot in eeuwigheid. Ik 
heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk.'

De God die redt

Dag 8

Er is een verhaal over twee mijnwerkers in Zuid-Afrika. De een was een 
christen en de ander een atheïst. Terwijl ze samen de steenkoollaag 
ontgonnen, kwam een stuk van de bovenkant van de tunnel los dat viel op 
de helm van de atheïstische mijnwerker. Bang dat de tunnel helemaal zou 
instorten riep hij uit: ‘O God, help mij!’ Zijn christenvriend glimlachte en 
antwoordde: ‘Er gaat niets boven brokken steenkool om het ongeloof uit een 
man te slaan.’ 

Er zijn momenten in ons leven die ons doen stilstaan bij grote levensvragen. 
Wat is de betekenis van dit alles? Bestaat God echt? Bestaat er werkelijk 
een hemel en, als dat zo is, kan ik er dan zeker van zijn dat ik daarheen ga? 
Johannes’ visioen van Jezus Christus in heerlijkheid schudde hem door elkaar, 
maar bracht hem vervolgens in vervoering en gaf hem nieuw leven. 

Johannes’ eerste reactie was schrik; hij viel ‘als dood voor zijn voeten neer’. 
Hij lijkt hierin op Jesaja die schrijft:  ‘Ik schreeuwde het uit: "Wee mij! Ik ben 
verloren, want ik ben een mens met onreine lippen, en ik leef te midden van 
een volk dat onreine lippen heeft. En nu heb ik met eigen ogen de koning, de 
HEER van de hemelse machten, gezien." (Jesaja 6:5)



De natuurlijke en enig juiste reactie van mensen in de aanwezigheid van onze 
grote God is het besef dat Hij de Heilige is – en dat wij dat niet zijn.

Het leven van Jezus was heilig en volmaakt. In de Evangeliën lezen we dat en 
zien we dat Hij wonderlijk en radicaal anders is dan wie dan ook. Hij leidde het 
leven zoals het bedoeld was.

Beseffen we dat wij zondaars zijn, zoals de Bijbel dat noemt, namelijk mensen 
die tekortschieten en niet voldoen aan Gods normen? Dat is niet hetzelfde als 
een deprimerende diagnose over ons mens-zijn; het is een wezenlijke stap om 
te erkennen dat God een reddingsplan heeft. Dat plan is Jezus; Hij doet ons 
het geweldige aanbod om zijn reddingsplan te aanvaarden. 

Voor zowel Jesaja (in het O.T.) als Johannes (in het N.T.) is Gods aanbod in 
onze nood zowel genade als vergeving. Jesaja ondervindt de symboliek van 
een reinigende steenkool (Jesaja 6:6-7) en Johannes ervaart de genezende 
hand van Jezus die hem aanraakt en herstelt. Het brengt het verhaal van 
de verloren zoon in herinnering, die een mooi uitgewerkte toespraak in de 
varkensstal heeft geformuleerd. Maar als hij ziet dat zijn vader naar hem toe 
rent met een feestelijk gewaad, een ring en sandalen, verstilt hij; hij wordt 
onthaald en verwelkomd op een ‘welkom thuis’-feest. 

Een Afrikaans spreekwoord luid treffend: ‘Wie vergeeft, wint!’ Jezus, die aan 
het kruis bidt voor de soldaten die Hem kruisigden, is de Overwinnaar: als we 
Hem als onze Heer aanvaarden, delen we in Zijn overwinning.

Bidden

Bid dat degenen die jij in het bijzonder aan God opdraagt, 
Hem mogen leren kennen, dat zij verwelkomd worden op Zijn 
eeuwige feestmaal en door Jezus mogen delen in de vergeving 
van zonden. Terwijl je vandaag zo voor jouw vijf mensen 
bidt, misschien één keer, misschien meerdere keren met 
regelmatige tussenpozen, onthoud dan dat God een goede 
Vader is die gebeden hoort en beantwoordt. Hij zal ons nooit 
in de steek laten.



Openbaring 2:4-5

Maar dit heb Ik tegen u: u hebt de liefde van weleer opgegeven. Bedenk 
van welke hoogte u gevallen bent. Kom tot inkeer en doe weer als vroeger. 
Anders kom Ik naar u toe en neem Ik, als u geen berouw toont, uw 
kandelaar van zijn plaats.

De God die uitdaagt

Dag 9

De brief van de Heer aan Efeze was misschien voor Johannes wel het pijnlijkst 
om te schrijven, want dit was zijn eigen gemeente. Hij schrijft naar huis, en 
hoewel Jezus de christenen in deze stad prijst om de zuiverheid van het 
geloof en hun standvastigheid om verdrukking te verdragen, is er één groot 
probleem. Tenzij deze kerk haar ware christelijke liefde herontdekt, voor 
Jezus en voor elkaar, wordt haar voortbestaan bedreigd. 

Liefde uit het verleden biedt geen garantie op kracht voor vandaag. 

Als de liefde voor God plaatsmaakt voor gewoonte en routine; als liefde wordt 
ingewisseld voor bureaucratie en commissievergaderingen, dan is het vuur 
gedoofd. Het gevaar is dan dat we een lege huls worden zonder inhoud. De 
Afrikaanse Studiebijbel zegt het zo: ‘Niemand houdt ervan om oud voedsel te 
eten of twintig jaar oude kranten te lezen. Wij willen vers voedsel en actueel 
nieuws. Laten we God geen liefde geven die muf en koud is. Laten we ons 
bekeren van elke schijn in de kerk.’ Het is daarom geen wonder dat de brieven 
van Johannes vol aanmoedigingen staan om elkaar in de christelijke gemeente 
lief te hebben. Uit overlevering weten we dat Johannes er tot op hoge leeftijd 
op aandrong dat gelovigen elkaar liefhebben. En dat is volkomen logisch in het 
licht van het Bijbelgedeelte van vandaag.



Jezus daagt de kerk uit en moedigt haar aan. Als de Bijbel ons aanspoort 
om te veranderen, of om misstanden aan te pakken, denken we al vlug: ‘Mij 
ontbreekt de moed, ik heb geen kracht om hier iets aan te doen. Ik heb het 
al eerder geprobeerd, maar daar kwam weinig van terecht.’ Dat is echter 
niet wat God wil. Juist daarom geeft Hij ons de bemoedigende kracht van de 
heilige Geest. Hij doet wat voor ons onmogelijk is. 

Als Jezus een brief aan jou en mij zou richten, wat zou Hij dan schrijven 
om ons aan te moedigen? Welke verandering heeft er in Zijn genade al 
plaatsgevonden? Laten we Hem in onze gebeden vragen of Hij ons in Zijn 
liefde uitdaagt om juist die terreinen van ons leven aan te wijzen waar 
verandering noodzakelijk is. Vraag Hem om de kracht van zijn heilige Geest 
om jou te veranderen. 

Wanneer een kunstenaar een portret schildert, wordt de schets gevuld met 
prachtige kleuren en fijne penseelstreken tot het beeld helder is. Wij zijn 
het beeld van Christus voor de wereld, daarom bidden we dat de goddelijke 
Kunstenaar Zijn gelijkenis in ons wil schilderen. De woorden van het lied ‘Heer 
Uw licht en uw liefde schijnen’ herinneren ons eraan, ons om zo te leven dat 
mensen Christus door ons heen kunnen zien:

Bidden

Bid dat de vijf mensen voor je bidt Jezus mogen zien in de 
levens van Zijn volgelingen. 

Heer uw licht en uw liefde schijnen, 
Waar U bent zal de nacht verdwijnen, 
Jezus licht van de wereld vernieuw ons. 
Levend woord, ja Uw waarheid bevrijd ons! 
 
Schijn in mij 
Schijn door mij 

Kom Jezus kom 
Vul dit land met Uw heerlijkheid 
Kom Heilige Geest 
Stort op ons uw vuur 
Zend uw rivier 
Laat u heil heel de aard vervullen 
Spreek Heer uw woord 
Dat het licht overwint

Gebedsoefening

‘Ik vind dat mijn eigen gebed eigenlijk heel eenvoudig is. ik 
gebruik welke tekst er ook is voor die dag. Als het ik gedeelte 
rustig doorgelezen heb, kies ik een of twee zinnen uit... en 
houd ze vast als een manier om met God te spreken.’

Ds. Nicolas Stebbing, Mirfield Community of the 
Resurrection

Bid rustig het Onze Vader, bid daarbij voor jezelf en voor je vijf 
mensen. Wat komt er in je op?



Openbaring 3:20-22

Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur 
opent, zal Ik binnenkomen, en we zullen samen eten, Ik met hem en hij 
met Mij. Wie overwint zal samen met Mij op mijn troon zitten, net zoals 
Ik zelf overwonnen heb en samen met mijn Vader op zijn troon zit. Wie 
oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.

De God die kracht geeft 

Dag 10

Is dit niet een prachtig Bijbelgedeelte? Voor veel christenen is dit een van 
de kostbaarste verzen in het Nieuwe Testament. Jezus schrijft hier aan de 
christenen in Laodicea die zichzelf in geestelijk opzicht rijker en beter achtten 
dan anderen, en dachten niets nodig te hebben. Hij liet hen inzien dat ze ‘arm, 
blind en naakt’ waren, zodat ze konden erkennen dat de deuren van hun kerk en 
hun hart geopend moesten worden. Dan kon Christus hen tot zijn volgelingen 
maken, zoals ze bedoeld zijn. 

Laodicea stond bekend om zijn textiel, oogmedicijn en de rijkdom die daardoor 
vergaard werd. Maar de inwoners van deze stad waren niet geroepen om hun 
identiteit op materiële zaken te bouwen. Als Jezus zijn – dat was hun opdracht 
Ook onze identiteit mag nooit gedefinieerd worden door onze afkomst, onze 
rijkdom of armoede, onze opleiding of ons beroep, maar door wie we ‘in 
Christus’ zijn, zoals Paulus het uitdrukt.



Met Jezus leven omvat niet alleen onze eerste bekering, hoe levensbepalend die 
ook is geweest. Dit symboliseert ook de doop, deze overgang van dood naar 
leven. Maar bekering betekent ook terugkeren naar God, wat een dagelijkse 
beweging is, ons leven lang. 

Er is een Afrikaans spreekwoord dat zegt: ‘Een kano is nooit te groot om te 
kapseizen.’ Onze trots en koppigheid om te erkennen dat we het niet redden in 
het leven, staan ons vaak in de weg om meer op Jezus te lijken. We zijn nooit te 
groot, te oud, te volwassen, te slim of te invloedrijk om door Christus gedragen 
te moeten worden.

Bidden

Bid dat de vijf mensen voor wie je bidt, Christus horen 
kloppen en roepen aan de deur van hun leven. Bid dat zij Jezus 
verwelkomen omdat Hij gereedstaat om hen te verwelkomen. 
Net als de discipelen op weg naar Emmaüs in Lukas 24, 
ontdekken we dat wanneer we Christus, niet alleen onze gast 
maar ook onze gastheer wordt. Mogen wij gastvrijheid tonen 
aan velen, want door dat te doen hebben sommige mensen 
gastvrijheid aan engelen aangeboden (Hebreeën 13:2).

Gebedsoefening

‘Dit is onze routine, voor het slapengaan zitten we even bij 
elkaar als gezin, we steken een kaars aan, bidden en zingen 
enkele liedjes. Als onze kleine maar één of twee woorden zegt 
– ‘dankjewel’ – dan was dat was het, dat was ons gebed.’

Raheela Irfan & ds. Irfan John

Als gezin of met een groep zou je, net als de discipelen in het 
bovenvertrek, een Bijbelgedeelte kunnen lezen en bespreken, 
en samen bidden. Bouw wat stille tijd in om voor je vijf mensen 
te bidden. Dat mag ook hardop in één simpele zin.



Openbaring 3: 22

Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.

Kom, heilige Geest!

Pinksteren

Een bekend Afrikaans spreekwoord zegt: ‘Luisteren is de moeilijkste vaardigheid 
om te leren en de belangrijkste om te hebben.’ Aan het einde van elk van de 
brieven in Openbaring aan de zeven gemeenten lezen we: ‘Wie oren heeft, 
moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.’ Hoewel elk van de zeven 
gemeenten een andere boodschap ontvangt, blijkt de aansporing aan het eind 
om te horen en te begrijpen wat de Geest zegt, voor iedere gemeente van even 
groot belang. 

We hebben gebeden voor onze vijf mensen, geliefd door ons, maar zeker ook 
door God. Wij hebben gebeden ‘Kom heilige Geest’ voor onze kerken en voor 
onszelf gedurende deze dagen van Uw Koninkrijk Kome. Juist op Pinksteren 
mogen we ons de vraag stellen: ‘Wat wil de heilige Geest dat ik hoor, dat ik 
begrijp, dat ik ter harte neem en oppak?’

Toen Jezus door Johannes tot de zeven gemeenten schreef in Openbaring, 
kende Hij hen volkomen. Hij kende de hoop, de angsten, de dromen en 
uitdagingen, fouten en tekortkomingen van elke gemeente en van elke gelovige. 

De brieven vloeien voort uit Gods heilige liefde die ernaar verlangt dat 
christenen in tegenspoed troost vinden en in zwakheid kracht ervaren.

Jezus verlangt ernaar dat ook vandaag kerken en christenen tot hun doel 
komen in de kracht van de heilige Geest. 
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Lukas beschrijft in Handelingen 2 hoe op de eerste Pinksterdag de discipelen 
veel meer ontvingen dan ze ooit konden verwachten. Ze hadden gebeden vanaf 
de dag van de Hemelvaart tot op de Pinksterdag, toen de wind van de Geest 
hen voerde naar de straten van Jeruzalem om het evangelie van de dood en 
opstanding van Jezus te delen. Het vuur van de Geest veranderde hen van 
binnenuit en gaf hen nieuwe gaven waardoor ze oude verleidingen konden 
overwinnen en nieuwe dingen mochten doen. De talen die door de Geest 
werden gegeven, waren het teken dat Jezus’ redding bedoeld was voor de hele 
wereld. 

Onze wereld heeft tegenwoordig andere talen nodig dan op de eerste 
Pinksterdag. Er zijn nieuwe culturen en nieuwe generaties die moeten worden 
bereikt, maar het evangelie van Jezus verandert nooit. Hij stierf éénmaal voor 
de zonden en voor altijd stond Hij op uit de dood. Wanneer Hij terugkomt, zal 
Hij komen als Heer en rechter.

Net als de eerste discipelen leven wij in het dal tussen de bergtoppen van 
Christus’ eerste en tweede komst. We leven vanuit het zendingsbevel dat 
in onze oren klinkt: ‘Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen.’ 
(Matteüs 28:19). 

Van daaruit leven we verder in de zekerheid dat wat Jezus in Zijn woord 
gebiedt, Hij door zijn Geest zal bekrachtigen. Daarom delen we het Woord van 
God in de kracht van de heilige Geest en laten we het resultaat aan God over.

Bidden

Bid om de gaven van de Geest en de vrijmoedigheid om hier 
trouw en vrijmoedig gebruik van te maken gaven om anderen 
te zegenen, zodat de kerk opgebouwd kan worden door de 
krachtige werking van de heilige Geest.

‘Heer, help mijn vijf mensen om Uw roep te horen, op Uw 
liefde te reageren en de Heer Jezus aan te nemen. Amen.’

'Kijk, jij bent verantwoordelijk voor mensen in jouw omgeving, om 
voor hén te bidden. En hoewel God dat gebed niet altijd verhoort 
zoals ik het bedacht had, merk ik gewoon hoe bevrijdend het is om 
een familielid, vriend of iemand uit de buurt in gebed bij God te 
brengen. Om hem of haar als het ware bij Jezus aan te bevelen. Om 

überhaupt diegene te zijn die voor de ander bidt - misschien ben jij 
wel de enige die hem of haar op een gebedslijstje heeft staan.'

Jurjen ten Brinke
EO-presentator en ambassadeur Uw Koninkrijk Kome
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